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Verandering vanuit de luwte
Verandering zie je eerst op plekken waar te weinig 
gekeken wordt. In wat kunstenaars maken, in wat 
mensen doen in hun eigen buurt of omgeving, 
in vrijplaatsen zoals het sociaal-cultureel werk. 
Verandering komt altijd van onderuit. Sorry, dames 
en heren van de journalistiek en de politiek, maar de 
echt interessante dingen ontstaan vaak buiten het 
blikveld van politiek en media.

We hopen dat Avansa kan bijdragen aan die 
verandering. Het is geen toeval dat we Samen naar 
beter kozen als baseline. 
We willen op vele plekken en voor vele groepen een 
extra duwtje betekenen, een plek creëren waar iets in beweging komt. Door mensen te sterken, 
beter bewust te maken van wat er in de wereld gebeurt. Door mensen en groepen te laten 
participeren, te laten doen wat ze willen doen, hen deel te laten zijn van de samenleving. 
We nemen altijd het perspectief van de zwaksten in onze samenleving mee. We bouwen bruggen 
tussen mensen, door met een open geest samen te werken.

Klinkt dit allemaal een beetje 
hoogdravend? Misschien. En we 
zijn lang niet de enigen die nuttig 
werk doen. Maar toch. Dit soort 
werk - met weinig bombarie en 
vaak vanuit de luwte -is een 
noodzakelijke bijdrage aan 
een democratische, inclusieve 
maatschappij.

Deze brochure geeft je 
een inkijk in activiteiten, 
praktijken en projecten die 

misschien minder opvallen als je onze ‘gewone’ programmabrochure in handen 
krijgt, of als je op onze website op zoek gaat naar een plezante activiteit. Van 
Klimax tot Winket, van Brooddoosnodig tot Rijbuddy’s: in deze uitgave gaan we er 
dieper op in.

Het soort werk dat we willen doen is alleen maar mogelijk als je samenwerkt. Met een betrokken 
groep bestuurders, een bekwaam team, een groot netwerk van partnerorganisaties uit het 
middenveld en de lokale besturen, een gemotiveerde groep freelance lesgevers en begeleiders, 
heel wat vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor een betere wereld.

Samen naar beter.
Merci allemaal.

Karl Duc
Coördinator Avansa regio Brugge

“Sorry, dames en heren van de 
journalistiek en de politiek, 
maar de echt interessante 
dingen ontstaan vaak buiten het 
blikveld van politiek en media.”

Voorwoord
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Wij zijn Avansa

Avansa is een regionale sociaal-culturele speler, erkend en gesubsidieerd door de 
Vlaamse overheid. 

Het decreet sociaal-cultureel werk zet het civiel perspectief centraal. Op basis 
van een grondige analyse van de context en de regio, bepaalt de organisatie 
zelf waaraan ze wil werken. De overheid controleert niet de inhoud, maar wel de 
kwaliteit van de werking. 

Om de vijf jaar dient Avansa een beleidsplan in, dat door een onafhankelijke 
commissie wordt beoordeeld en door de minister van Cultuur bekrachtigd. Dat 
beleidsplan is de basis van onze werking.

We maken deel uit van de bonte groep sociaal-culturele organisaties in Vlaanderen: 
klein en groot, jong en oud, van alle levensbeschouwingen: Willemsfonds, EVA, Pax 
Christi, FMDO, Landelijke Gilden, Vlaamse Volksbeweging, Welzijnsschakels, Rebelle, 
PRH, Wisper, Natuurpunt-educatie, Ryckevelde…

In die sector staat Avansa wat apart, omdat we geen landelijke, maar een regionale 
opdracht hebben. We moeten actief zijn voor de inwoners van de 10 gemeenten van 
de regio Brugge: Beernem, Blankenberge, Brugge, Damme, Jabbeke, Knokke-Heist, 
Oostkamp, Torhout, Zedelgem, Zuienkerke.
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Het grootste stuk van onze werking besteden we aan vijf thema’s: diversiteit, duurzaamheid, 
achtergestelde groepen, e-inclusie en cultuur. Dat zijn onze speerpunten. We hebben voor die 
thema’s gekozen, omdat we denken dat dit de zaken zijn waar we een zinvolle bijdrage aan 
kunnen leveren, vanuit ons sociaal-cultureel perspectief.

• Diversiteit is een realiteit. Aan ons om er iets positiefs van te maken, je kan de wereld niet 
‘in achteruit’ zetten. Samenleven komt van twee kanten, ontmoeting zorgt voor begrip. Lokale 
verankering en een globale visie: ze zijn alle twee nodig.

• Duurzaamheid is een must. De ecologische omslag moet er komen, en rap, of er gebeuren 
ongelukken. Ook wie het minder makkelijk heeft, moet ecologische keuzes kunnen maken. Dat 
is in ieders belang.

• Niet iedereen krijgt evenveel kansen. Wie in een achtergestelde positie zit, door ziekte, 
armoede, een handicap, zwakke IT-vaardigheden, lage scholing, detentie of wat dan ook, 
moet volop kunnen deelnemen aan de samenleving. De zwakke positie van een persoon is 
soms een gevolg van keuzes of fouten, maar vaak speelt ook een structurele achterstelling 
mee. Het verhaal van gelijke kansen is niet modieus, maar essentieel om de cohesie in onze 
samenleving te bewaren.

• Cultuur en erfgoed is er volop in onze regio. Dat is een troef. Culturele activiteiten of projecten 
hebben een waarde op zich, maar zijn tegelijk ook een middel om aan één van de thema’s 
hierboven te werken. Cultuurparticipatie is een middel om aan armoedebestrijding of 
integratie te werken.

Hoe we ons ding doen, is een vraag van tweede orde. Vorm volgt functie. Een lezing of een 
cursus, een uitstap, een sociaal-artistiek project, een kookavond, een adviesgesprek, een 
straatactie, een experiment uitbouwen, het neerpennen van een memorandum… we doen het 
allemaal. We zijn vrije vogels, we laten ons niet opsluiten in één methodiek.
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Praktijk

Basisschool Brugge centrum neemt 
deel aan Brooddoosnodig 

Elke maandagmorgen 
boterhammen voor  
de hele school
Juf Leilah is normaal gezien niet zo’n vroege vogel, maar 
op maandagmorgen is ze steevast vroeg uit de veren. Dan 
gaat ze naar de bakker om kraakverse broden. Even later, 
om 7u30, verzamelt een groepje vrijwilligers zich in het 
bureau van directeur Liesbeth om samen boterhammen te 
smeren. Boterhammen met choco, smeerkaas, confituur 
én een dikke laag liefde.

© Margot Logier
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De hele school geniet straks van een ontbijt. Op maandag een broodontbijt, op vrijdag is er fruit. 
Brugge Centrum kiest er bewust voor om alle leerlingen te laten mee-eten. Drempelverlagend, 
voorbij stigma’s en bovendien reuzegezellig: geen ontbijt aan tafel, maar een ontbijt al spelend 
en al babbelend op de speelplaats.

Moeizaam leren met lege maag

Een stevig gevulde maag is niet vanzelfsprekend, je kan niet zeker weten wie met honger naar 
school komt en wie niet. Daarom kan iedereen mee-eten: ongeacht bij wie er thuis brood op 
tafel ligt, ongeacht of er tijd is om uitgebreid te eten. Door het ontbijt aan alle leerlingen aan te 
bieden, wordt geen enkele leerling uitgesloten en valt er geen enkele leerling op. Op die manier 
kan iedereen met een volle maag de lesweek starten. En maar goed ook, want leren, spelen en je 
concentreren lukt immers moeizaam met een lege maag.

Een gezellige drukte

Na een naarstig uurtje 
smeren is het tijd om uit 
te delen. Om 8u30 gaan de 
vrijwilligers, de directeur en 
de juf met de boterhammen 
en enkele kannen water 
richting de speelplaats. Af 
en toe wordt ook iets extra 
voorzien, vandaag is dat 
yoghurt. De ontbijttafel 
vormt het verzamelpunt 
van de speelplaats: een 
gezellige drukte. Het duurt 
niet lang vooraleer de 
eerste boterhammen zijn 

Praktijk

Door het ontbijt aan alle 
leerlingen aan te bieden, 
wordt geen enkele leerling 
uitgesloten en valt geen 
enkele leerling op.
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verorberd. Eén boterham per keer, maar wel voldoende om à volonté te eten. Meestal zijn alle 
boterhammen tegen de start van de lessen op. Zijn er toch restjes dan worden die tijdens het 
middagmaal uitgedeeld.

Een hartelijk initiatief 

Het ontbijt is een actie in het kader 
van het project Brooddoosnodig. 
Een initiatief van Enchanté vzw en 
in Brugge gedragen door de Groep 
Brugge (Klimaatdienst, Flankerend 
Onderwijsbeleid mét de brugfiguren 
en de cel Lokaal Sociaal Beleid), De 
Republiek en Avansa. Dankzij solidaire 
bijdragen kunnen elf Brugse scholen 
hun leerlingen trakteren op gezonde, 
lekkere maaltijden of tussendoortjes. 

Een vaste waarde

De wens van directeur Liesbeth? Dat 
Brooddoosnodig geen tijdelijk project 
is, maar een vaste waarde wordt. 
Blijvende schenkingen zijn nodig, net 
als gemotiveerde vrijwilligers. Het 
ontbijt is broodnodig, dat merken ze 
in Brugge Centrum elke week opnieuw. 

Aan de ingang van de school staat 
geschreven ‘een school met een hart’, 
maar weet je… dat is hier écht waar.”

Praktijk
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Trakteer de school op een ontbijt 

Vrijwilliger Rita geeft ons nog het volgende mee: “Aan de ingang van de school staat geschreven 
‘een school met een hart’, maar weet je… dat is hier écht waar.”  En wij kunnen dit beamen: deze 
school deelt liefde uit en het mooie is dat je hen hierbij kan helpen. 
Trakteer jij de school op een ontbijt, enkele zakken brood, fruit of een portie beleg? Doe een 
schenking via www.brooddoosnodig.be. 

Praktijk

Benieuwd hoe het er 
tijdens een ontbijt 
aan toe gaat?  
Bekijk hier het filmpje. 

Meer info:  
Hilde Demuynck 
hilde.demuynck@avansa-brugge.be

Over Enchanté

Enchanté is een non-profitorganisatie die 
mensen met elkaar verbindt daar waar het 
goed voelt. Met hun hartelijke initiatieven 
streven ze naar een samenleving die echt lééft. 
Waar iedereen erbij hoort en zorgt voor elkaar.

Over Brooddoosnodig

Een gezonde maaltijd is cruciaal om je dag 
door te komen, zeker voor kinderen en 
jongeren. Leren, spelen en je concentreren lukt 
immers moeizaam met een lege maag. Toch is 
een goedgevulde brooddoos niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Brooddoosnodig zet zich in 
voor een gezonde maaltijd voor élke leerling. 
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In beeld

“Als jonge gast vond ik het echt een 
eer om met jullie te mogen zingen en 
ideeën te wisselen. Ik heb heel veel 
van muziek bijgeleerd dankzij jullie. 
Dankjewel Bart en al de rest voor de 
onvergetelijke momenten, het was 
memorabel.” 
deelnemer Samen zingen

© Ivan Van de Cappelle
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Praktijk

Stuur je toekomst - met een 
rijbuddy naar je rijbewijs’
Hanna is een jonge moeder en volgt rijlessen met vrijwilliger Jo. Ze doen 
dit met een auto van het project ‘Stuur je toekomst’: “Een rijbewijs is 
belangrijk voor veel dingen. In eerste plaats voor mijn werk, maar ook 
voor mijn twee kinderen. Als we op stap gaan, moet ik altijd rekening 
houden met de uren van de bus. Wanneer ik binnenkort zelf met de auto 
kan rijden, kunnen we alles op ons eigen tempo doen”. 

Met ‘Stuur je toekomst’ bundelen Werkkracht10 en Avansa regio Brugge de krachten om 
samen vervoersarmoede tegen te gaan. We verbinden een groep vrijwilligers - rijbuddy’s- met 
kandidaten die nood hebben aan extra rijervaring vooraleer ze hun praktisch rijexamen afleggen. 

Mobiliteit is een basisrecht

Mensen die ‘er niet geraken’ botsen op veel drempels: de kinderen naar school brengen, naar 
de dokter gaan, familie bezoeken, boodschappen doen… en heel belangrijk: een job vinden. Bij 
Avansa willen we iedereen mee aan boord. Elke volwassene moet de kans krijgen te leren en 
deel te nemen aan het sociale en culturele leven. ‘Er geraken’ is een 
belangrijke voorwaarde om hieraan te kunnen deelnemen. 

Nood aan structurele aanpak op maat

Samen met een groep vrijwilligers en Werkkracht10 versterken we 
kandidaten om hun kans op slagen te vergroten. Vervoersarmoede is 
een probleem dat alle lagen van de bevolking treft. Doordat het een 
probleem is met vele gezichten, bestaat er ook niet één algemene 
oplossing. Er is nood aan een structurele aanpak op maat. Met 
dit project focussen we op mensen met een migratieachtergrond, 
mensen in armoede, senioren en alleenstaanden. Er is daarnaast 
bijzondere aandacht voor werkzoekenden. 

Eerlijkere kans op duurzame tewerkstelling 

Heel wat deelnemers leren ‘Stuur je toekomst’ kennen via Werkkracht10, een intergemeentelijke 
samenwerking rond tewerkstelling gericht op personen met grote(re) afstand tot de 
arbeidsmarkt. Vaak is een rijbewijs het eerste selectiecriterium bij sollicitaties of is een auto 
noodzakelijk om op de werkplek te kunnen geraken. Met dit project bieden we werkzoekenden 
een eerlijkere kans op duurzame tewerkstelling. 

“Leren rijden met de auto vergt heel veel uren oefening. Wie zelf geen auto heeft of geen 
begeleider in zijn of haar netwerk, ondervindt meer problemen om een rijbewijs op zak te steken. 
Vaak komt het er gewoon niet van.”, getuigt rijbuddy Jo.

Bij Avansa willen 
we iedereen mee 
aan boord. Elke 
volwassene moet de 
kans krijgen te leren 
en deel te nemen 
aan het sociale en 
culturele leven.
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20 uur rijles volstaat niet

De kandidaten zijn in het bezit van een voorlopig rijbewijs en hebben minstens 20 uur rijles 
gevolgd bij een erkende rijschool. Meestal volstaan die uren rijschool niet om voldoende 
vertrouwd te zijn met het verkeer en de auto. De kost van de rijlessen loopt snel en hoog op. 
Dankzij de gratis oefenmomenten met een rijbuddy kunnen kandidaten op eigen tempo oefenen 
vooraleer ze het examen afleggen. 

Hanna bevestigt dit: “Voor mij zijn de 20 uren rijles met de rijschool niet voldoende, ik heb nood 
aan extra oefenmomenten. De rijlessen met rijbuddy Jo zijn een grote hulp. Ik heb ondertussen al 
wat meer zelfvertrouwen en ik durf al eens alleen de baan op”. 

Dankzij vrijwilligers 

Jo vertelt waarom hij zich engageert als rijbuddy: “Tijdens mijn carrière in de basiseducatie heb 
ik heel wat mensen begeleid in hun voorbereidingen op het theoretisch examen. Nu heb ik de 
kans om ook mensen te begeleiden in hun voorbereidingen op het praktisch rijexamen. Ik ga 
graag de baan op en bovendien vind ik het fijn om mensen op weg te helpen”. 

Meer info:  
Baraa Khadra 
baraa.khadra@avansa-brugge.be 

Praktijk

stockfoto
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In beeld

“Ik ben geen thuiszitter. Onder het volk 
zijn, mensen helpen, deel uitmaken van een 
equipe... Ik moet bezig zijn. Dit project gaf 
me heel veel voldoening. Ik voelde me er als 
sociaal persoon helemaal op mijn plek.”
vrijwilliger Café Winket

© Femke Den Hollander
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Praktijk

Project Café Winket   
Een plek voor bezoekers aan de gevangenis

Mee gestraft  
maar warm onthaald
September 2021. Een kleine groep treft elkaar in een lokaal van Avansa 
Brugge. Negen mensen van zeven organisaties buigen zich over een 
nieuw idee: “het containerproject”. Het is een project dat nog even ruw 
en onafgewerkt is als de naam doet vermoeden. Maar de fundamenten 
zijn duidelijk: gevangenis, bezoekers, warm onthaal, ontmoeting… en een 
container natuurlijk. 

Samen geven we dit experiment een kans. Een hele maand willen we met onze ‘container’ 
landen naast de gevangenis en er een gezellige plek bouwen voor bezoekers aan gedetineerde 
familieleden of vrienden. We gaan ervoor! 

© Femke Den Hollander
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Van container naar Winket 

Vele vergaderingen en enkele subsidie-aanvragen 
later zijn de contouren scherp. We bundelen onze 
expertise en smeden een programma aaneen. 
Met een stevige rode draad: warm onthaal voor 
bezoekers aan de gevangenis.
Uit onze brede achterban sprokkelen we een ploeg 
enthousiaste vrijwilligers. Onder ervaren leiding 
van partner ‘Thuisfront’ krijgen zij een opleiding op 
maat. De container krijgt de fraaie gedaante van De 
Belgiek, een oud lunapark dat verbouwd werd tot  
mobiele cultuurzaal, met podium, café en PA.

Het project krijgt een nieuwe naam: Café Winket. Een ‘winket’ is het kleine doorkijkluikje in een 
gevangenisdeur. Dit beeld spoort volledig met wat we willen doen: een brug slaan van buiten 
naar binnen . 

Van 23 april tot 20 mei ‘22  landen we naast de Brugse 
gevangenispoort. Vier weken lang is Café Winket een 
warme plek waar bezoekers aan de gevangenis, de 
zogenaamde ‘naastbestaanden’, even op adem komen en 
hun verhaal kwijt kunnen aan één van de vele vrijwilligers. 
Met een kop koffie en een scheut begrip.

Mee veroordeeld

Naastbestaanden, dat zijn moeders, vaders, kinderen en partners van gedetineerden. In België 
gaat dit over tienduizenden mensen. Deze mensen delen – psychologisch, sociaal en financieel 
– in de straf van hun naaste.  Op bezoek gaan is voor velen een uitdaging. Vaak zijn ze uren 
onderweg, komen uitgeschud toe en moeten nog een hele poos wachten in een kille ruimte. Elke 
vorm van warm onthaal, simpel gesprek of luisterend oor ontbreekt. 

Praktijk

“Naastbestaanden zijn 
eigenlijk een beetje mee-
gevangen. We willen hen 
een warm onthaal geven. 
Daar is nood aan: na een 
lange reis, met een zwaar 
gemoed even op verhaal 
komen met een kop koffie.”
Olivier Forges, Pax Christi

“Ik ken dat gebouw hier vanbinnen en 
vanbuiten. Maar elk bezoek blijft moeilijk. 
En wanneer ik buiten kom, voel ik me 
achtergelaten en alleen.” 
Rudy, naastbestaand
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Praktijk

Een schrijnende situatie, en één die maar al te vaak vergeten wordt. Met Winket geven we een 
signaal. We creëren een tijdelijke ‘tussenplek’ voor warm onthaal:  met onze gezellig-antieke 
Belgiek, breed programma en een bende geëngageerde vrijwilligers. En koffie, veel koffie.

Drentelen over drempels

De eerste dagen trok ons café zich traag op gang.  De drempel was laag maar vroeg durf en 
doorzetting. En toch: na een eerste bezoekje volgde een tweede en al snel hadden we enkele 
vaste ‘klanten’. Met in hun kielzog nieuwe mensen.

“Het went nooit”, vertelde Annick. “Ik word hier zo mistroostig van. Maar natuurlijk blijf ik mijn 
zoon bezoeken. En nu hier even ontladen… je kan je niet voorstellen hoeveel deugd dat doet.”

Ook vrijwilliger Hilde had er deugd van: “Als je 
mensen ziet terugkeren, eerst weifelend maar al snel 
op hun gemak, en we zitten hier te praten met een 
koffie, dan denk ik: dit zou hier permanent moeten 
zijn. Er zijn veel zware verhalen, maar je voelt dat 
wat begrip en een luisterend oor veel betekenen.” 

En we ontmoetten ook vele anderen. De dame, 
die elke (!) dag vanuit Duinkerke naar de Brugse 

gevangenis afzakt. De moeder met jonge kinderen die het moeilijk heeft. De buurtbewoner die 
zelf nog “gezeten” heeft. Elk met een verhaal.

Brug naar de burger 

Het bezoekersonthaal vormde het kloppende hart van Café Winket. 
Binnen, in alle discretie, maar ook buiten. Want met het mooie zomerweer groeide geheel 
organisch een pop-up terras waar het heerlijk toeven was. 

Maar we gingen breder. We reikten de hand naar buurtbewoners, gevangenispersoneel en 
het grote publiek met een socio-cultureel aanbod: De Kolonie, een film over het bushokje 
aan Merksplas waar enkel bezoekers aan de gevangenis op- en afstappen, de getuigenis van 
een jonge vrouw wiens vader jaren vast zat, een debat over alternatieve detentievormen, een 
tentoonstelling over de denkbeeldige tocht van enkele gedetineerden, straattheater, muziek, 
randanimatie en meer. 

“We brachten burgers, vrijwilligers en 
buurtbewoners samen en organiseerden activiteiten 
zodat mensen even over hun ‘muur’ keken.” 
Olivier Forges, Pax Christi

“Wanneer we hier samen 
praten met een koffie, 
dan denk ik: dit zou hier 
permanent moeten zijn.” 
Hilde, vrijwilliger
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Praktijk

Café Winket was er voor iedereen, er was ruimte voor ontmoeting en dialoog. Zo kweekten we 
voeling bij buurt en burger voor de problematiek van de naastbestaanden.

De gevangenis omarmen

De mooie afsluiter bevestigde dit. Op 20 mei verzamelden meer dan 150 mensen bij Winket. 
Naastbestaanden, Winketbezoekers, mensen die een film zagen of een debat volgden, de 
vrijwilligers, buurtbewoners, beambten uit de gevangenis, burgers met sympathie voor het 
project, lokale politici… We wandelden samen rond de gevangenis. Een warme afsluitende 
‘omhelzing’. De Brugse muziekband Ambrazar (what’s in a name…) omarmde mee, als 
schitterende fanfare.

We hoorden een pakkende getuigenis van een naastbestaande, de Brugse burgemeester 
beloofde mooie dingen voor een permanente onthaalplek en iedereen knoopte een geel lint met 
boodschap aan het hekken van de gevangenis. 

Eénmalig experiment of terugkerend evenement?

Dit smaakt naar meer. We gaan evalueren, herdefiniëren, opnieuw proberen. Café Winket heeft 
enkele stevige voren in het veld gesneden. Maar die willen we nog verder uitdiepen en duurzaam 
bestendigen. Een permanente onthaalplek voor naastbestaanden, daar durven we van dromen.

Bekijk het filmpje 
van de slotactiviteit.

Meer info:  
Griet Provoost
griet.provoost@avansa-brugge.be

Deze eerste editie van 
Café Winket was een 
gloednieuw experiment, 
een initiatief van  
Pax Christi, de Rode 
Antraciet, Brugge Plus, 
De Huizen, Thuisfront, 
Without Walls en 
Avansa regio Brugge, 
met de steun van Stad 
Brugge, de Warmste 
Week en het project 
Dialoog.
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Interview

Klimax: Brugges  
eerste klimaatfestival
KLIMAX. Met deze heldere, vinnige naam lanceerden Avansa, Grootouders 
voor het klimaat en vele andere Brugse partners een gloednieuw 
klimaatfestival. Van 1 tot 15 oktober 2022 ontrolde zich een bont 
programma activiteiten op diverse plekken. Met één gemene deler: het 
klimaat.

KLIMAX is een gloednieuw Brugs klimaatfestival. Meer dan 20 partners sloegen de handen 
in elkaar en serveerden twee weken lang een aanbod activiteiten voor en over het klimaat. 
Autodelen, eerlijke mode, stadslandbouw, warmtepompen, voedselteams, een woon-speeddate, 
geveltuinen, repair café, een heuse klimaatperformance... KLIMAX bulkte van lokale eco-
initiatieven, workshops, expo’s, bezoeken en lezingen. Geen ver-van-mijn-bed show, wel een 
festival vol praktische tips, direct inzetbaar in het dagelijkse leven.
Avansa Brugge en Grootouders voor het Klimaat uit de regio Brugge zijn de trekkers van dit 
initiatief.

De doelstelling is duidelijk, zegt Lobke Vermeire van Avansa: Er zijn in Brugge al heel wat 
initiatieven rond duurzaamheid en het klimaat. Die blijven soms wat onder de radar.  Of bereiken 
enkel de ‘usual suspects’, mensen die al geëngageerd en klimaatbewust zijn.  

Wij willen versnipperde activiteiten bundelen in één sterk forum én tegelijk aanzetten tot nieuwe 
acties rond dit thema. Dit festival is een ‘megafoon’ voor klimaatinitiatieven en inspireert om 
meer te doen.

Het programma is voor iedereen toegankelijk en door samen te werken vergroten we onze 
weerklank en bereiken we een heel divers publiek. We willen alle Bruggelingen mee in het 
klimaatverhaal. Via een gesprek of debat, maar net zo goed een kinderactiviteit, een film, een 

voorstelling of een tentoonstelling. We houden alles 
zo praktisch, tastbaar en concreet mogelijk, zodat de 
Bruggeling er thuis ook iets mee kan. 

Wat is de meerwaarde voor de stad Brugge?
Door met zoveel verschillende partners – middenveld, 
scholen, bedrijven, stadsdiensten – samen een 
Klimaatfestival op touw te zetten versterken we het 
netwerk tussen Bruggelingen en organisaties die mee 
de Brugse klimaatdoelen helpen realiseren. 

‘Dit festival moet ons nog 
meer bewustmaken. We 
moeten blijven hameren op 
maatregelen zodat volgende 
generaties ook van deze 
planeet kunnen genieten’ 
Paul Meersman, Grootouders voor het Klimaat

KLIMAX
KLIMAATFESTIVAL  
      BRUGGE

www.klimaxbrugge.be

1-15
OKTOBER

2022
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Samen verleggen we meer stenen.  Om de gestelde doelen voor Brugge te halen moeten 
we met alle partners aan de kar trekken. In Brug 7 van het Brugse klimaatplan staat dat alle 
Bruggelingen mee moeten zijn in het klimaatverhaal, ook de meest kwetsbaren. Dus waarom niet 
samenwerken met het middenveld en die slaagkans en het bereik aanzienlijk vergroten? 
Er is ook de concrete doelstelling van de Stad om een jaarlijks klimaatevent te organiseren. Met 
Klimax Brugge kunnen we mee invulling geven aan deze doelstelling.

Wat is de precieze inbreng van Avansa?
Avansa en de Grootouders voor het Klimaat, bundelen de voorstellen en zorgen voor een 
evenwichtig programma en een mooie communicatiecampagne: via een gezamenlijke folder, een 
website en een facebook-pagina. Zo krijgen alle partners een breder kanaal en spreken ze ook 
een ander publiek aan.

We willen de eerste helft van oktober claimen als vaste ‘klimaatperiode’. Met een jaarlijkse 
campagne krijgen we een steeds vastere voet aan de Brugse grond. 
Dus: afspraak in oktober 2023!

KLIMAX Brugge is een project van onder meer Grootouders voor het klimaat Brugge, Avansa regio 
Brugge, Cultuurcentrum Brugge, Autodelen.net, COSH!, Voedselteam Brugge, huisvandeMens, 
Lumière, Masereelfonds Brugge, Climate Express, 11.11.11, Gezinsbond, Brugs Food Lab, Kopje 
Zwam, Snuffel Hostel, KlimaatContact, Ecoliving, De Republiek, Regionaal Landschap, Houtland & 
Polders, Kringwinkel ‘t Rad, Bisdom Brugge, Coopstroom,, Samenhuizen Brugge.

Interview

‘Brugge geeft in Brug 7 van haar klimaatplan 
aan dat ze alle Bruggelingen mee wil in dit 
klimaatverhaal, ook de meest kwetsbaren. Dus 
waarom niet samenwerken met het middenveld 
en het bereik aanzienlijk vergroten?’ 
Lobke Vermeire, Avansa

We maken van KLIMAX een jaarlijks festival. 
Van 1 tot 15 oktober 2023 wordt Brugge 
opnieuw Klimaatstad.

Bekijk het programma (in wording): 
www.klimaxbrugge.be

Leestip!
Meer weten over de 
klimaatdoelen van Brugge?
brugge.be/klimaat

Meer info:  
Lobke Vermeire 
lobke.vermeire@avansa-brugge.be
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In beeld

“Na de sessies ‘Klussen in huis’ had ik een hoofd vol 
tips en een goede dosis zelfvertrouwen. Ik kocht  
een buitenarmatuur, boorde gaten, koppelde kabels  
en verpakte alles in vochtbestendige tape …  
Sindsdien schijnt een stralend licht op ons 
buitenterras! Dank aan Marec en de medeklussers 
voor de toffe en zeer praktische workshop.” 
deelnemer Klussen in huis

© Femke Den Hollander 20



In beeld

“Tijdens mijn opleiding sociaal-cultureel werk werd 
snel duidelijk dat ik me verder wou ontplooien als 
educatief medewerker. Ik kon gelukkig een volledig 
stagejaar proeven van het werken in Avansa regio 
Brugge. De steun en expertise van het warme team 
gaven mijn vaardigheden en idealisme een boost.”

Sociaal werkers maken 
elke dag het verschil 

#sterksociaalwerk

Educatief medewerker Hilde en stagiair Judith 

690 uur
stage en stagebegeleiding  
sociaal-cultureel werk

© Margot Logier
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Leren fietsen als volwassene is niet vanzelfsprekend. Angst en schaamte, 
geen tijd, geen materiaal… er zijn vele hindernissen. Gelukkig is het nooit 
te laat om te leren. En gelukkig zit het aantal fietscursussen in de lift.  
Een fietscursus is immers een nuttige en eenvoudige activiteit die 
mensen sterker maakt. 

Empowering

Niet iedereen leerde fietsen als kind. Een groep volwassenen heeft die vaardigheid niet onder de 
knie. Vaak zijn dit dames met een migratie-achtergrond. Afhankelijk zijn van anderen om ergens 
te geraken, je kinderen naar school brengen, naar het werk gaan, boodschappen doen... Met de 
fiets worden die dingen een stuk eenvoudiger.

“Mijn kinderen kunnen 
fietsen. Ze vroegen 
regelmatig waarom 
ik niet met hen mee 
fietste. Ik wou wel maar 
durfde eerst niet goed. 
Ik ben heel blij dat ik nu 
de stap heb gezet. De 
fiets is heel handig in 
de stad, niet zo duur en 
geeft je veel vrijheid.”
deelnemer Fietsen voor 
volwassenen

Leren fietsen boomt

Praktijk

Fietsen en meer

In de fietscursus leer je fietsen, maar er gebeurt 
meer. Want uiteindelijk is fietsen een middel 
om uit je isolement te geraken en mobieler te 
zijn. Bovendien dragen we bij aan de integratie 
van de deelnemers door hen een informele 
oefenkans Nederlands aan te bieden en hun 
netwerk te vergroten. En dragen we bij aan een 
duurzame mobiliteit. 
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Door de inzet van vrijwilligers is het een echt en hecht gemeenschapsvormend project. Hoe 
je het ook bekijkt - vanuit integratie, mobiliteit of tewerkstelling - het verandert het leven van 
mensen. En daar gaat het om.

Brugge, een sterke fietstraditie

In Brugge loopt al twintig jaar een fietscursus. Een grote en sterke ploeg vrijwilligers zorgt voor 
de begeleiding, ondersteund door Roza Delva, freelancer van Avansa. Ondertussen lopen vier 
reeksen van tien sessies, twee in de lente en twee in augustus-oktober. 
Rebelle, Avansa en de stedelijke Diversiteitsdienst zijn de steunende partners.

Blankenberge, op weg naar werk

In Blankenberge zette Avansa Jobkracht 10 op weg om zelf een cursus te organiseren (vanaf 
2023). Een groep Blankenbergse vrijwilligers zet mee de schouders onder de reeks. Jobkracht 
10 spreekt mensen aan die op zoek zijn naar een job. Onderzoek van Mobiel 21 maakt duidelijk 
dat fietsen een belangijke rol speelt bij het vinden én behouden van werk. Kunnen fietsen 
vermindert de werkloosheidsduur met twee maanden.

Praktijk
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Knokke-Heist, nieuwe speler

Samen met de gemeente Knokke-Heist zette Avansa in 2021 samen een gloednieuwe fietscursus 
op de rails.  Met een dosis inspiratie en advies en met de inzet van belangrijke spelers ter plekke 
(vrijwilligerscoach, cultuurdienst, sportdienst) heeft nu ook Knokke-Heist een fietscursus in 
aanbod.

Florence Tcheke (47) 
leerde fietsen

Florence leerde als volwassene fietsen 
in de cursus van Rebelle, Avansa en de 
Diversiteitsdienst.
‘Ik hoop dat ik met liefde mensen 
kan leren fietsen, zoals ik het zelf 
leerde op de fietscursus in Brugge. 
Ik kom uit Kameroen. Daar leert niet 
elk kind fietsen. Ik wilde het eerst 
zelf leren, maar dat mislukte. Het 
geduld en de tips van vrijwilligers van 
de cursus gaven de doorslag. Nu kan 
ik makkelijk met de fiets naar mijn 
vrijwilligerswerk. Door zelf fietsles te 
geven, hoop ik het leven van anderen 
ook wat eenvoudiger te maken.’

Benieuwd?  
Zin om mee te doen?  
Meer info over initiatieven 
om volwassenen te leren 
fietsen?
Laat het ons weten:  
050 33 01 12
info@avansa-brugge.be

Praktijk

Maar ook in andere 
gemeenten

Tegelijk groeit de belangstelling op 
andere plekken in de regio. Veel 
gemeenten willen initiatieven nemen 
om hun bevolking te empoweren. Een 
fietscursus voor volwassenen past 
perfect in dit plaatje. 
Avansa Brugge maakt er graag samen 
met jouw vereniging of gemeente 
werk van. We zoeken een manier om 
in nog meer gemeenten aan de slag 
te kunnen gaan en om de begeleiding 
verder te professionaliseren. Omdat 
we voelen dat het nodig is!
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In beeld

“Dr. Google heeft niet altijd gelijk. Dat is wel 
duidelijk na deze heldere sessie. Ik weet nu beter 
waarop ik moet letten als ik pijntjes en kwaaltjes via 
Google ga opzoeken.”
deelnemer Waarom dokter Google (on)gevaarlijk is voor je gezondheid

© Ivan Van de Cappelle
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Annemie Pollet is 63 jaar en 
woont in Assebroek. Ze is 
het enige kleinkind van Leon 
Pollet. Leon was tijdens de 
Tweede Wereldoorlog actief 
in het verzet, maar werd 
verklikt en gearresteerd. In 
1944 stierf hij van ontbering 
in het concentratiekamp 
van Gross-Strehlitz. 
Annemie vertelt waarom 
een struikelsteen een 
mooi eerbetoon is en 
deelt het verhaal van haar 
grootvader omdat we de 
onmenselijkheden nooit 
mogen vergeten.

Wie was je grootvader, Leon Pollet?

Mijn opa, Leon Pollet, is geboren in 
Sijsele in 1908.  Samen met mijn oma, 
Yvonne Schouteet, kregen ze in 1928 
een zoon, mijn papa Robert. Ikzelf 
ben in 1960 geboren en ik ben het 
enige kleinkind van Leon en Yvonne. 
Ik heb mijn grootvader nooit gekend, 
maar mijn grootmoeder heeft tijdens 
mijn jeugd veel over hem verteld. 

“Een struikelsteen zou  
mijn grootvader symbolisch 
thuisbrengen”

Interview

Dat er een struikelsteen voor mijn 
grootvader zou komen, is niet alleen een eer 
voor mij, maar ook voor mijn oma en papa. 

© Margot Logier

26



In het najaar van 2022 werd in Brugge de eerste 
struikelsteen geplaatst ter ere van Mathieu 
Hinnoul, een 17-jarige verzetsstrijder die werd 
gedeporteerd en uiteindelijk stierf van ontbering.

Hoe is je grootvader bij het verzet terechtgekomen?

Mijn opa was een kordate man met veel karakter.  
Hij was kind tijdens de Eerste Wereldoorlog en een 
dertiger tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mijn grootvader 
was erg vaderlandslievend en raakte op die manier 
betrokken bij het verzet. In dezelfde periode werkte hij als 
lasser bij de Regie voor Telegraaf en Telefoon (vandaag 
Proximus) waar hij ondergronds telefoonlijnen aansloot.  
Tijdens zijn werk luisterde hij Duitsers af en speelde 
gevoelige informatie door aan de verzetsgroep. Hij werd 
verklikt en thuis gearresteerd. 

Wat na de arrestatie?

Na zijn arrestatie werd mijn grootvader een tijd vastgehouden in de gevangenis van Brugge. 
Daarna werd hij naar verschillende concentratiekampen gestuurd: Bergen-Belsen, Dachau, 
Esterwegen en uiteindelijk naar het laatste kamp in Gross-Strehlitz. Op 17 juni 1944 stierf hij aan 
uitputting en tuberculose. Bij zijn overlijden woog hij nog 35 kilo. Via verhalen van overlevenden 
werd duidelijk dat het leven in het kamp vreselijk en mensonwaardig was. Hij moest er zware 
arbeid verrichten en werd uitgehongerd.

Wat heeft het verhaal van je grootvader met jou 
gedaan? 

De verhalen en het verdriet van mijn 
grootmoeder zijn me altijd bijgebleven. Als 
kind wandelde ik met mijn oma vaak langs het 
Astridpark. Mijn oma wees mij dan telkens een 
raampje in de gevangenis aan. Achter dat raam 
werd mijn opa een tijd opgesloten vooraleer hij 
is gedeporteerd. Ze vertelde dat ze vaak naar 
het raampje keek om een glimp van hem op te 
vangen. Af en toe konden ze zwaaien naar elkaar. 
Daar hebben ze elkaar voor het laatst gezien. Als 
kind heb ik de pijn van mijn grootmoeder aan 
mijn hart ondervonden. 

Interview

Wat is een 
struikelsteen?

Brugge telt voorlopig één 
struikelsteen. Het is een kassei 
met messing naamplaatje 
dat op het trottoir geplaatst 
wordt als herinnering 
aan iemand die door het 
naziregime werd vervolgd. De 
werkgroep ‘Struikelstenen 
Brugge’ wil de komende jaren 
verschillende gedenkstenen 
plaatsen in Brugge. Meer info 
vind je op de website www.
struikelstenenbrugge.be. 

© Margot Logier
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Waarom zou je graag een struikelsteen laten plaatsen?

De stoffelijke resten van mijn opa zijn tot op vandaag nog 
steeds niet gevonden. Mijn oma en papa hebben er alles 
aan gedaan om mijn grootvader op Belgische bodem te 
laten rusten. Ik zet hun werk verder, ik sta in contact met 
een archeologe die opgravingen doet in de buurt van het 
kamp waar hij is gestorven. Ik weet dat de kans erg klein 
is, maar ik koester toch nog steeds hoop. 
Een struikelsteen is niet hetzelfde, maar het zou mijn 
opa wel symbolisch thuisbrengen. Het is mooi dat er 
iets tastbaars in de grond zou liggen, daar waar hij heeft 
gewoond en werd gearresteerd. Mensen wandelen voorbij het huis en hun oog valt op de steen, 
ze staan even stil bij wat er gebeurd is. Dat laatste is erg belangrijk. We mogen nooit vergeten 
welke vreselijke dingen er allemaal zijn gebeurd tijdens de oorlog. Mijn wens is: nooit meer 
oorlog. Een utopie, ik weet het. Maar met mijn verhaal geef ik de jongeren een signaal: wees 
anti-oorlog! 

Ben je trots op je grootvader?

Ik ben trots op mijn grootvader, maar ik vind het ook triest dat mijn papa zijn vader heeft 
moeten missen en dat mijn grootmoeder heel veel verdriet heeft gehad. Ze stond er in moeilijke 
tijden alleen voor, ze heeft mijn papa alleen moeten opvoeden. Maar trots ben ik zeker, mijn opa 
is een held. Dat er een struikelsteen voor mijn grootvader zou komen, is niet alleen een eer voor 
mij, maar ook voor mijn oma en papa. 

Disclaimer: Struikelstenen zijn een community project. De werkgroep beslist autonoom over de plaatsing van een Struikelsteen. We 
laten ons daarbij adviseren door o.m. het Brugse stadsarchief. We overleggen met de stichting Stolpersteine van initiatiefnemer 
Günter Demnig, met de familieleden van slachtoffers en de huidige bewoners van een huis. Het doen van een schenking is noch 
een voorwaarde noch een garantie om een Struikelsteen te plaatsen op een locatie.

OPROEP
 

Wil jij een steentje bijdragen? Dan kan je, als individu of 
vereniging, een bijdrage schenken.  
Elke schenking -klein of groot- is welkom op het 
rekeningnummer BE52 8917 5406 8209 (Avansa Regio Brugge) 
met vermelding “Crowdfunding Struikelstenen”. Om een idee 
te geven, een struikelsteen en plaatsing kost €132.

Bekijk hier de 
getuigenis van 
Annemie.

Interview

Meer info:  
Karl Duc 
karl.duc@avansa-brugge.be
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In beeld

“Zindering is samen zijn, dingen leren, 
knutselen... We zijn een hechte groep, ik ben 
hier nog maar net bijgekomen, maar ik voelde 
me meteen thuis. Ik ben altijd blij dat het 
maandag is, hier laad ik mijn batterijen op.”
deelnemer Zindering

© Margot Logier
29



Praktijk

Openingsuren googelen, een adresje 
op Google Maps volgen, treinuren 
opzoeken, Smartschool berichten 
lezen, QR-codes scannen op café en 
in musea, solliciteren,  deelnemen 
aan (veel te veel) Whatsapp groepjes, 
een afspraak bij de dokter boeken, 
online bestellingen plaatsen en 
je Itsme-gewijs aanmelden bij de 
overheid…  Sta jij er nog bij stil hoe 
vaak je op één dag digitaal gaat?

Digi-Welcome – iedereen digitaal vaardig
De wereld aan je 
vingertoppen

Je bent digitaal of je bent 
niet

Computer, tablet en smartphone hebben 
zich onmisbaar gemaakt in ons leven. 
Het zijn verlengstukken van armen, 
benen en brein. Je bent digitaal of je bent 
niet. Administratief of sociaal, privé of 
professioneel, omdat het moet of voor de 
fun: zonder digitale skills val je uit de boot.
Je kan dat toejuichen of betreuren, de 
digitale omwenteling is niet meer te 
stoppen. De befaamde letter ‘e’ kan je 
gewoon niet meer negeren: e-banking, 
e-health, e-admin... Wil je volwaardig 
deelnemen aan de samenleving, dan moet 
je wel e-mee zijn. 
En dat is niet voor iedereen evident.
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Praktijk

Digi-Welcome – voor àlle 
Brugse dames

Het project Digi-Welcome wil iedereen mee 
op die digitale trein en reikt de hand naar wie 
hierbij een hogere drempel over moet. 
Zo blijken vrouwen die in Brugge wonen, maar 
niet in België geboren zijn, digitaal net een 
stuk  kwetsbaarder. Al te vaak ondervinden 
deze dames moeilijkheden met de computer 
en dagelijkse digitale vaardigheden. En 
daardoor missen zij kansen: kansen op werk, 
op sociaal contact, op een goede administratie, 
op betrokkenheid en correcte informatie. 

Het project Digi-Welcome zet daarom vol 
in op deze vrouwen. Via het project krijgen 
zij een broodnodige boost om hun digitale 
vaardigheden te oefenen en te versterken. 

Het begint met... een eigen 
laptop

Je moet beginnen bij het begin, en hier is 
dat een laptop. De dames, die zich via het 
OCMW aanmelden en na een interview kunnen 
deelnemen aan het project, krijgen elk een 
tweedehands laptop. Die mogen ze na de reeks 
ook houden. 

Naast de basisvaardigheden leren zij de laptop 
gebruiken om hun Nederlands te oefenen, te 
communiceren met school en werk en hun 
kinderen digitaal te ondersteunen.

“De lessen waren erg waardevol. 
Ik kan nu een e-mail sturen naar 
de juf van mijn kinderen en foto’s 
opslaan op mijn computer. Ik voel 
me digitaal veel sterker.”
Een deelneemster van Digi-Welcome

Digitaal = sociaal

De reeks zet de deelnemers ook op weg om 
nieuwe mensen te leren kennen en om hun 
sociaal netwerk uit te breiden. Niet enkel 
online, maar ook in real life. De dames krijgen 
informatie over organisaties die vormingen of 
opleidingen aanbieden. Wie ambitie heeft, kan 
zo nog meer (of andere) lessen of activiteiten 
volgen.

Opstap naar meer

Wat na de cursusmomenten? Valt alles dan 
stil? Wie niet oefent, verleert of stagneert… 
toch? Dat wil Digi-Welcome voorkomen. Op het 
einde van de reeks leren de deelnemers de 
veelzijdige digitale werking van de openbare 
bibliotheek kennen. Ze maken kennis met 
de digitale middelen die je er kan gebruiken 
en ontmoeten de digidokters. Bij hen kan 
iedereen terecht met computervragen. Ook na 
het afronden van het traject.

Meer info:  
Baraa Khadra
baraa.khadra@avansa-brugge.be

Dit project is een samenwerking tussen 
Stad Brugge, OCMW Brugge, Avansa regio 
Brugge, Ligo, Leerwinkel, Uze Plekke, 
Wieder en Brugge Dialoogstad.
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In beeld

Terugblik

“Super activiteit. 
Leerrijk, informatief 

en praktisch 
inzetbaar. De 

lesgeefster is een 
echte inspirator. Ik 
kwam empowered 

terug.” 
deelnemer Weerbaarheid 

voor vrouwen

“Ik ben blij dat ik gekomen 
ben. We geraken hier niet 
gemakkelijk binnen. Ik 
passeer hier elke dag maar 
wist niet wat het hier was.  Ik 
heb iets van cultuur gezien 
en beetje geschiedenis 
van het land geleerd. Na de 
activiteit zaten we samen 
met Nederlandstaligen 
en konden we Nederlands 
oefenen en nieuwe mensen 
leren kennen.” 
Rania nam deel aan ‘Kunst als brug 
tussen culturen

Erfgoeddag opent vele deurtjes: naar 
plekken waar je anders niet geraakt, 
onbekende collecties, originele 
invalshoeken, van het verleden naar het 
heden en terug. Zo kwamen we via het 
thema ‘Beestig’ bij verhalen en gebruiken 
m.b.t. pandemieën doorheen de tijd
Erfgoeddag 2023
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In beeld

Terugblik

Op safari in Brugge. Klinkt 
dit absurd? Toch niet. De 
natuur dringt binnen in de 
stad en vindt geruisloos haar 
weg. Op oevers en muren,  
publieke parken, oude 
bleekweiden, kloostertuinen 
en bomenrijen. Planten 
en dieren naast en  tussen 
onze stadsstenen, om te 
koesteren.
Safari in Brugge

“Dit voelde als een spontane 
ontmoeting met allemaal leuke 
dames. Ik heb heel wat nieuwe 
vrouwen leren kennen. Het zou fijn zijn 
om elkaar regelmatig te ontmoeten en 
samen dingen te doen.” 
deelnemer Vrouwen van Brugge
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Dit waren onze partners in 2022 en 2023

 11.11.11 West-Vlaanderen • ABVV West-Vlaanderen • Adiba Brugge • Agentschap Integratie en 
Inburgering • Amnesty International Brugge • Appstublieft • ATD - Vierdewereldbeweging Brugge 
• Avansa Gent-Eeklo • Avansa Halle-Vilvoorde • Avansa Midden- en Zuid-West-Vlaandere • Avansa 
Oost-Brabant • Avansa Oostende-Westhoek • Avansa Vlaamse Ardennen-Dender  vzw • Back On 
Track • BEMSA • Beweging.net • Bibliotheek Beernem • Bibliotheek Blankenberge • Bibliotheek 
De Zorge • Bibliotheek Jabbeke • Bibliotheek Oostkamp • Bibliotheek Xaverianen - Sint-Michiels 
• Bie Midwest • Bies - impro • BMV Brugge • Boekhandel De Reyghere • Brugge Plus vzw • Brugge 
solidair • BruggeNaarMorgen • Bruggeplus • Brugs Foodlab • Brugs Vredesplatform • Buurtcentrum 
de Dijk • Buurtcentrum Den Heerd • Buurtcentrum Ter Leyen • Buurtwerk Sint-Jozef • Catapa 
vzw • CAW Noord-West-Vlaanderen - team Houtland • CAW Regio Brugge • CC Blankenberge 
• Chamna • Ciné Détiné • Cine Lumière • Circular Hub Brugge • Circusatelier Woesh • Climate 
Express • Club Brugge • CM-gezondheidsacademie • CO7 • Commons Lab vzw • Concertgebouw 
Brugge vzw • CoopStroom cvba • Covias • Creatief Schrijven • Cultureel Islamitisch Centrum 
Brugge • Cultuurbeleid Stad Brugge • Cultuurcentrum Blankenberge • Cultuurcentrum Brugge 
• Cultuurdienst Damme - vrije tijd • Cultuurdienst Jabbeke • Davidsfonds Brugge • De Batterie 
• De Boot vzw • De Brug • De Cultuurfabriek • De Gemene en Loweiden van Assebroek • De 
Huizen vzw • De Republiek • De Rode Antraciet • Dialoog • Dienst Cultuur Oostkamp • Dienst voor 
Monumentenzorg • Dienstencentrum De Garve • Dienstencentrum De Stip • Dienstencentrum 
Meulewech • Dienstencentrum Ten Boomgaarde • Diversiteitsdienst • Double Deal vzw • 
Ecoliving Brugge • Erfgoedcel Brugge • Europacollege • EUtopia Brugge • FARO vzw • Femmagique 
Brugge • Fietsbieb Oostkamp • FMDO •  Gemeente Zedelgem • Gemeentebestuur Beernem • 
Gemeentebestuur Jabbeke • Gemeentebestuur Oostkamp • Gezinsbond vzw • Ginter • Grootouders 
voor het klimaat Brugge • Handmade in Brugge • HerstelAcademie • Het Pandschap • House 
of Time • Howest • Huis van de Mens • Humanistisch Verbond West-Vlaanderen • HVV Brugge 
• IJzervallei • Impuls • Jobkracht 10 • KlimaatContact • Komerbi vzw • Kopje Zwam • Kringwinkel 
‘t rad • Kringwinkel Sint-Kruis • Kuumba vzw • LEIF-West-Vlaanderen • Levenzegt • Literatuur 
Vlaanderen • Masereelfonds Brugge • Milieudienst Blankenberge • Mind and Makersspace • 
Mintus • Moderator vzw • Moeders voor Vrede vzw • MOOOV filmfestival • Motief vzw • Mu.Zee vzw 
• Musea Brugge  • Natuurpunt • Natuurpunt Oostkamp • Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg 
NOWE • NOWEDO vzw • OCMW - Brugge • OCMW Blankenberge • Openbare Bibliotheek Brugge • 
OurEcoLifeStyle • Oxfam Wereldwinkel Brugge vzw • Pax Christi Brugge • Pax Christi vzw • Pelliculot 
• Penitentiair Complex Brugge • Poëziecentrum vzw • Preventiedienst • PRH - Persoonlijkheid 
en Relaties • Raakvlak • Rebelle vzw • Refu Interim vzw • Regionaal Landschap Houtland & 
Polders vzw • Republiek • Rode Kruis • Rode Kruis Opvangcentrum • Rode Kruis Opvangcentrum 
Sijsele • Rode Kruis Opvangcentrum Wingene • S-wan vzw • SAAMO West-Vlaanderen • Sacred 
Books Bruges vzw • Samenhuizen regio Brugge vzw • Seniornet Vlaanderen • Similes vzw • Sint-
Jozef Humaniora • Snuffel • Sobo - Sociaal Ondernemen Brugge en Omgeving vzw • Spermalie 
instituut • STAD BRUGGE • Stadsbestuur Damme • Tamboeri vzw • Taranta vzw • Televestiaire • 
Texture - Museum over Leie en Vlas • Thuisfront •  Toerisme Vlaanderen • Tope vzw • Transitiehuis 
Mechelen • UNU-CRIS • Veldzicht vzw • Velt Brugge • VELT vzw • Vermeylenfonds Brugge • 
Vertelcollectief De Op-Lichters • Viertoren • Vloethemveld vzw • Voedselteam Brugge • VOS 
regio Brugge • Voz Latina • Vredesactie • Vredesplatform Brugge • Vrijetijdscentrum Jabbeke • 
Vrijetijdspunt vzw Oranje • VUB - Crime & Society Research Group • vzw Joe English • Werkgroep 
Struikelstenen Brugge • Werkkracht 10 • Willemsfonds Brugge • Wisper vzw •  Within-Without-
Walls vzw • WVI - Burgemeestersoverleg • Yogaschool Trikon • YOT vzw • Zuidwest 
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Avansahuis
Sint-Pieterskerklaan 5
8000 Brugge - Sint-Pieters
050 33 01 12
info@avansa-brugge.be
www.avansa-brugge.be
Rekeningnummer:
BE52 8917 5406 8209

Openingsuren secretariaat:
maandag tot donderdag  
van 10u00 tot 12u30 en van 14u00 tot 17u00,
vrijdag van 10u00 tot 12u30

Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod?
Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief:
www.avansa-brugge.be

V.u.: Karl Duc, Avansa regio Brugge vzw, Sint-Pieterskerklaan 5, 8000 Brugge


