VIE MVIE Merelbeke

Adres : Cultuurhuis Merelbeke - 1¢ verdieping,
Driekoningenplein 15 te 9820 Merelbeke

Data: Donderdagvoormiddag van 10 tot 12 uur

Prijs : 10 € per bijeenkomst

Contactpersoon : Arlette Coppens — Poppe

arlettecoppens@hotmail.com
tel. 09 / 344 83 81

Programma januari - juli 2026

Onze deuren staan open voor mannen en vrouwen die zich willen verrijken met cultuur, ontspanning,
vorming en uitstappen. Indien niet anders vermeld starten al de activiteiten van 10 tot 12 uur.

15 januari 2026 - 12 u

Nieuwjaarslunch in de Bistro Jardin bij Eurotuin, Fraterstraat 111 te Merelbeke. Dit jaar starten we met
een lunch in plaats van een ontbijt, dit ingevolge de voorkeur van de meeste leden. Eurotuin serveert :

Voorgerecht : soep
Hoofdgerecht : - Luikse balletjes met frietjes en sla
of - Vol-au-vent vis met frietjes en sla

koffie

Inschrijving door storting van 25 euro op het rek. nr van Vrouwen in Evolutie
BE23 4421 0466 9191 v66r 9 januari 2026, met vermelding lunch “vlees” of “vis” en volledige naam

29 januari 2026

Prof. Rob Vandenberghe heeft het in deze lezing over “Wat met ouderen in onze samenleving”.

Wat is de situatie van de ouderen in de hedendaagse actieve samenleving. Een die voornamelijk door
jongeren wordt gedragen. Ouderen leven langer en kunnen langer actief zijn maar worden alsmaar
vroeger afgeschreven. Twee tegengestelde tendensen, die het gevolg zijn van de technologische
vooruitgang enerzijds en een veranderde mentaliteit bij de jongeren anderzijds.

Bijgevolg zullen er dringend maatregelen nodig zijn om de ouderen langer ‘werkzaam’ te houden, willen
we een betaalbare samenleving op peil houden

12 februari 2026

Mevr. Eva Rousselle is filosofe en heeft het over “De stoicijn viert het leven” . De echte stoicijnen
omarmen het leven en vieren het. Maar dat gaat niet zomaar, je moet eraan werken.
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De stoicijnse filosofie is gericht op het bereiken van gemoedsrust, mentale onathankelijkheid en
evenwicht in heftige emoties. We beleven verontrustende tijden en merken dat we geen controle hebben
over ons leven. Een stelling van stoicijn Epictetus was : ‘er is slechts één weg naar geluk en dat is op te
houden met je zorgen te maken over dingen waarop je geen invloed hebt’. Zo kunnen we beter
relativeren en omgaan met tegenslag, frustraties, de tragiek van het leven en onze sterfelijkheid.

26 februari 2026 — in de namiddag om 14 u

In de namiddag gaan we op bezoek naar het Huis Beaucarne, Beaucarnestraat 9 in Ename-Oudenaarde.
Dit is een prachtige 18de-eeuwse familiewoning met intacte interieurs die nog de luister van weleer
ademen. Na de rondleiding is het tijd voor de high-tea waarbij we — geheel volgens de sfeer- gebak,
sandwiches, Engelse scones geserveerd krijgen met thee/koffie. Door deelname aan dit bezoek helpen we
mee om dit waardevolle historische erfgoed in stand te houden (renovatie en onderhoud).

Inschrijving door storting van 35 euro op het rek. nr van Vrouwen in Evolutie

BE23 4421 0466 9191 v6or 19 februari 2026, met vermelding Beaucarne en volledige naam.

12 maart 2026

Dhr. Jan Loos geeft een presentatie “In het spoor van de wolf”. Ruim 150 jaar na zijn uitroeiing in heel
West-Europa herovert de wolf het laatste deel van zijn voormalig leefgebied : de lage landen. Terug van
weggeweest is de wolf van plan om hier te blijven. Dhr. Loos legt uit hoe wolven leven. Hij brengt
feiten, rekent af met vooroordelen, vertelt annekdotes en dompelt je onder in allerlei wolvenweetjes.
Tevens laat hij je meekijken achter de schermen van het Meldpunt Welkom Wolf.

26 maart 2026

Dhr. Etienne Hauttekeete heeft het in zijn lezing over “De kinderen van Gengis Khan”.

Cultuurloze barbaren, dat is de traditionele westerse perceptie van Mongolen. Hij belicht de fascinerende
geschiedenis van de steppevolkeren, hun invloed op buurland China en de uitbouw van het Mongoolse
wereldrijk.

Dhr. Hauttekeete studeerde japanologie, doceerde kunst en geschiedenis van het boeddisme en heeft
meer dan 30 jaar reiservaring in alle landen van de boeddistische wereld.

23 april 2026

Dhr. Jef Abbeel geeft een lezing die zeer actueel is, nl. over Rusland en Oekraine.

We overlopen het algemeen profiel van Oekaine en Rusland en de geschiedenis van beide Slavische
volkeren, met nadruk op de 20° en 21° eeuw. Door het opschuiven van en EU en de NAVO tot aan de
Russische grens is Rusland onze grootste en dichtste buur geworden. Dit zorgt voor ongerustheid, zowel
aan onze als aan Russische kant. We bespreken ook de economie, de politiek en de oorlog (motieven,
slachtoffers, wreedheden). Ook de werking of niet-werking van de sancties komt aan bod, evenals de
houding van China, India, Noord-Korea. En graag geeft hij een antwoord op al onze vragen.

7 mei 2026

Weer hebben we dhrr. Manu Adriaens kunnen strikken voor een luchtige causerie, ditmaal over zijn
allerjongste boek “Kijk, lach en bewonder”.

21 mei 2026  verrassings uitstap



