
VOOR U GELEZEN
DE KUNST VAN HET ONGELUKKIG ZIJN

 INHOUD:  
Volgens Dirk De Wachter is onze 
samenleving is er een geworden van 
de hoogste pieken, van het steeds 
beter, verder en hoger. 

Wat erger is: we staan er bijna niet 
meer bij stil dat die pieken de 
laagtes niet opvullen. We zien geen 
onderscheid tussen wat ons heel 
even gelukkig maakt en wat het 
leven echt zin geeft. 

Maar hoe kan je dat onderscheid 
weer leren maken? 

Kathleen stelt het boek van Dirk De 
Wachter voor, en geeft ruimte voor 
gesprek. 

THEMA: Gelukkig zijn

AANTAL TAALICONEN: 4

WERKVORM: Lezing

BEGELEIDER: Kathleen Haesen

MIN/MAX AANTAL DEELNEMERS: 12/25 

AANTAL SESSIES/DUUR SESSIE: 1 keer 2,5 uur 

PRIJS SAMENWERKING (PER DEELNEMER): 

Standaardprijs: €11

Kortingsprijs: €7

Verhoogde tegemoetkoming: €2,2

PRIJS UITKOOP:

€155 + km-vergoeding 

VERANTWOORDELIJKE VORMINGSWERKER: 

Sam Stefani




