
WAT ZEGGEN BEKENDE FILOSOFEN 
OVER TEGENSLAG

INHOUD:   

We krijgen in ons leven allemaal te 
maken met tegenslagen. 

Filosoof Maarten Verlinden vertelt 
over de inzichten van beroemde 
filosofen over pech. Hiermee ga je 
aan de slag om op een filosofische 
manier met tegenslag om te gaan. 

Samen met Maarten zoek je naar 
een geschikte filosofische gids in het 
leven

THEMA: Gelukkig zijn

AANTAL TAALICONEN: 4

WERKVORM: Cursus

BEGELEIDERS: Maarten Verlinden

MIN/MAX AANTAL DEELNEMERS: 12/25

AANTAL SESSIES/DUUR SESSIE: 3 keer 2 uur

PRIJS SAMENWERKING (PER DEELNEMER):

€33

Kortingsprijs: €21

Verhoogde tegemoetkoming: €6,6

PRIJS UITKOOP:

€330 + kmvergoeding

VERANTWOORDELIJKE VORMINGSWERKER:

Sam Stefani


