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DIALOOG… 

DIALOOG is een driejarig project van Avansa, De Rode Antraciet en vzw De Huizen. 
DIALOOG stimuleert en faciliteert het maatschappelijk debat over hoe we als 
samenleving omgaan met de kwesties ‘misdaad, straf en herstel’. We nodigen 
iedereen uit tot kennismaking met deze kwestie, tot verdieping en genuanceerde 
reflectie, én tot dialoog. We zetten in op verschillende trajecten en methodieken, en 
samen met jou gaan we op zoek naar antwoorden. 

DIALOOG staat voor een solidaire samenleving die inzet op verbondenheid, 
waar iedereen wint als we ruimte creëren voor een volwaardig herstelproces voor 
zowel slachtoffer, dader en de samenleving. Dit impliceert een betekenisvolle 
gerechtigheid, met een voor alle partijen bevredigende uitkomst. Dit houdt een 
humaan strafbeleid in, waar een gevangenisstraf enkel gebruikt worden als er 
geen alternatief is. En dit staat voor een zinvolle detentie waar gedetineerden de 
kans krijgen om zich voor te bereiden op een terugkeer in de samenleving. 

Grote en dure woorden?! 
Misschien wel. 

Maar het is wel een (weliswaar complexe) maatschappelijke uitdaging die we met 
DIALOOG met beide handen aannemen. 

Meer info over wie we zijn en wat we doen vind je op www.dialoogherstel.org

over misdaad, straf en herstel
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DIALOOG...WAT? 

Met de actie ‘Vliegende vragen, gevleugelde antwoorden’ gaan vrije burgers met 
gedetineerden uit verschillende Vlaamse en Brusselse gevangenissen met elkaar in 
dialoog over conflicten en herstel. Die dialoog laten we over en weer vliegen met 
DIALOOGvliegertjes. Gedachten en moeilijke vragen worden verwoord, vouwen we 
tot vliegers en worden over ‘de muur’ gegooid. Van buiten naar binnen, van binnen 
naar buiten, over de muren heen van onze eigen denkbeelden over de ‘andere’. Om 
op die manier te zoeken naar wat ons bindt en gesloten ‘werelden’ (op zijn minst) 
een stukje te openen 

Ook in Mechelen namen bezoekers van de lokale bibliotheken en gedetineerden 
van de gevangenis de pen op om elkaar een brief te schrijven. De brieven werden 
over en weer gebracht door schrijfcoach Peter de Voecht. Van de gevangenis op 
de Liersesteenweg naar de bib van Mechelen, Lier, Bonheiden, Putte en Nijlen. Dit 
boekje bundelt een gedeelte van die brieven, gedachten van de deelnemers vonden 
een weg van hun hoofd naar het papier en worden hier gekoesterd om zo te blijven 
bestaan als herinnering.   

We willen de bibliotheken 
bedanken voor hun 
gastvrijheid om de deuren te 
openen voor onze deelnemers 
en Peter. Bedankt aan 
iedereen die mee een brief 
schreef naar iemand voor 
hun onbekend, bedankt om 
jullie zowel binnen als buiten 
de muren kwetsbaar en open 
op te stellen. Bijzondere dank 
aan Peter de Voecht, voor je 
flexibiliteit en enthousiasme.  

Veel leesplezier!  
Sofie en Dieuwke  
dialoog-ambassadeurs

Dialoogvliegers! 



 7 

EEN WOORD VOORAF 

Beste lezer, schrijver, 

Een van de mooiste momenten bij het lesgeven vind ik wanneer cursisten zo opgaan 
in het schrijven dat de ruimte muisstil wordt, op het gekras van pennen op papier na. 
Ook in deze workshops heb ik dat geregeld mogen ervaren. Ik zag oprechte mensen, 
die oprecht contact zochten met elkaar, die elkaar wilden begrijpen, en zelfs geregeld 
iets in elkaar herkenden, hoe verschillend hun situaties en achtergronden ook waren. 

Ik heb gesprekken mogen voeren met uiteenlopende persoonlijkheden, ieder met 
haar of zijn eigen verhaal. We hebben het gehad over tweede en derde kansen, over 
herstel, over de kwetsbaarheid die ons allen verbindt. 

In het beste geval maakt het schrijven van brieven niet alleen iets los bij de ontvanger 
van de brief, maar ook bij de schrijver ervan, tijdens het schrijven. Ik hoop van harte 
dat de deelnemers dit hebben mogen ervaren – en dat ook iedereen die dit boekje 
leest, geraakt mag worden door zoveel menselijkheid. Ik kan alvast vanuit mezelf 
spreken en zeggen dat, al heb ik geen brieven meegeschreven, dit project me nog 
lang zal bijblijven. 

Ik wens iedereen, zowel ‘binnen’ als ‘buiten’, op de manieren waarop ze het nodig 
hebben, herstel, en kansen toe. 

Veel dank aan alle deelnemers! 
Peter De Voecht 

Korte bio
Peter De Voecht is schrijver en schrijfcoach. Hij doceert o.a. creatief schrijven bij de 
SchrijversAcademie van Creatief Schrijven VZW, aan de academie van Mortsel en in de 
gevangenis van Antwerpen. Tot dusver schreef hij drie boeken – Slachtvlinders, Dwarrelstad en 
De vrouw van de schilder. Momenteel werkt hij aan zijn vierde boek, Anthea, over de depressies 
die zijn leven tekenden.

Peter de Voecht
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Met een glimlach zeg ik hallo,  
Iets simpel, maar oh zo krachtig. 

Iets dat de dag van vandaag zelden gebeurt 
Ik was een jongen, een man, altijd goedlachs. Een persoon waarvan velen zich nu afvragen, 
“Hoe kon het zijn?!” Al schets ik mijn jeugd, gevuld met misbruik, geweld en angst, stellen 

velen zich dezelfde vraag. 
“Waarom zei je niets?”; “Waarom zocht je geen hulp?”; Waarom deed je anderen iets aan, 

waarvan je weet dat het jezelf geschaad heeft?” 
Helaas, 

Hoe zeer ik ook mijn best zal doen, vrees ik dat begrip te veel is gevraagd. Het ligt te dicht 
bij goedkeuring, iets dat ik niet verwacht en zelf nooit zal doen. Als mens spreken we nog 

te weinig over dat dat ons beangstigt. We stellen ons niet open, in de hoop dat het ons niet 
overkomt. 

Helaas, 
Hoe meer we ons afsluiten, hoe meer we ons blootstellen aan onze angsten. 

Acceptatie, 
Accepteren dat onze angsten reëler zijn dan dat we soms willen Accepteren dat hierover 

gesproken moet worden. 
Openheid, 

Een omgeving creëren waar we kunnen praten. 
En begrip, 

Begrip dat jouw angst echt is en dat deze voor JOU ZO zwaar aanvoelt. 
Ik schrijf mijn brief in de hoop dat we dit ook voor mensen hun zonden kunnen doen. 

We gaan ze niet goedkeuren, wel geven we ze een tweede kans als mens. 
Met een glimlach en een traan, 

zeg ik nu dag. 

KEEP SMILING 
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DE ANTWOORDEN OP DE BRIEF 
Keep smiling

Met veel twijfels schrijf ik naar je.
Met simpele woorden zeg ik je dag.
Ik hoor je angsten en voel dat je verloren bent. 

Vanuit mijn plaatsje in hier → bed, werk, ruimte waar ook,  
stuur ik je liefde of wind, lucht, verbinding, een lach. 

Op dit stuk papier kan je zeggen wie je bent … zo simpel. 
Ik ken je niet, ik zie je niet en ik kan alléén je woorden lezen en voelen. 
Voor mij ben je een mens en een je 
Je mag die “je” meer gebruiken in plaats van dit onzichtbaar “we” 
Soms voel ik me ook verloren in wat ik ben. 

Hallo, beste glimlach-man, 
Waarom loopt het leven zoals het loopt? 
Waarom glimlachen we zo weinig? 
Waarom zijn we zo angstig? 
Ik weet het niet.

Misschien moeten we met een glimlach naar onze angsten kijken, 
terwijl we aanvaarden dat het leven is gelopen zoals het liep. 
Misschien moeten we onszelf vergeven en geloven in onszelf. Dat we 
sterk genoeg zijn om te accepteren, om onze angsten te omarmen, 
om open te zijn en te blijven glimlachen.

Keep smiling. Always

Ik heb je brief nieuwsgierig en aandachtig gelezen. Bedankt voor je woorden. 
Natuurlijk zijn begrippen als goedkeuring, acceptatie en begrip woorden die qua 
betekenis dicht bij elkaar liggen. Ook ik worstel wel eens met hun lading. 
Ik ken je niet, weet niks over je, dus kan ik je geen van deze drie schenken.

Mensen zijn kwetsbare wezens, en zonder te oordelen naar de ander kijken, is 
misschien wel te moeilijk voor velen, maar het is toch de enige goede manier 
waarop we elk mens moeten behandelen.

Mijn moeder zegt altijd: “Je moet als kind geluk hebben met 
het nest waarin je terecht komt”. Het mijne was warm, donzig 
en zacht en pas met ouder worden leerde ik dat er ook 
nesten zijn die niet zo veilig en zacht en warm zijn.
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“DE ANTWOORDEN OP DE BRIEF 

Keep smiling

Ik ben zelf nogal een ‘binnenvetter’ eigenlijk, ik heb 
ook een moeilijke start gehad. Maar ik werk eraan. 

Geloof in verandering! Ga in de juiste 
richting en ik wens je hoop en vertrouwen. 

Voel, voel ook mildheid voor jezelf en wie weet kan de man van nu 
ooit weer de hand reiken aan de goedlachse jongen van vroeger?

Ik hoop van harte dat je nu of in de toekomst iemand 
mag ontmoeten waar je met al je pijn terecht kan. 

En weet je wat “Glimlach”? Gekwetste 
mensen kwetsen mensen.

Je bent een man van vraagtekens, die van anderen en die van jezelf. 
Een vraagteken is altijd beter dan een punt. 
Een vraag doet nadenken, is een zoeklicht naar antwoorden. 

Ik lees je angst om door mij niet begrepen te worden. Om 
veroordeeld te worden. Graag stel ik je gerust dat ik geen oordeel 
vel over het feit dat je in de gevangenis ben terecht gekomen. 
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Binnen, in een beperkte ruimte plots te moeten leven, geleid door, plotse maatregelen. Dat is 
niet makkelijk te aanvaarden. Mijn sterkte is leeftijd, maar vooral rustig te blijven. Wat bij veel 

mensen er niet is, maar dan werk je u zelf dieper in de problemen. Ikzelf heb een celslogan 
geschreven die ik aan het winket heb gehangen, en lees het telkens bij het buitengaan. 

Hoffelijkheid loont geduldig de moeite. 

En werkelijk het helpt! 

WB 

CELSLOGANS AAN HET WINKET
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Celslogans aan het winket
DE ANTWOORDEN OP DE BRIEF 

Beste geduldige man,  
Je woorden hebben me geraakt. Je brief heeft me 
daadwerkelijk deugd gedaan. Zoiets had ik niet 
verwacht. Ik begrijp dat niet alleen je ruimte, maar 
vooral je vrijheid beperkt is.

Waar heb je die positieve houding vandaan? Vrije mensen in de 
jachtige samenleving kunnen nog wat van jou leren. Ik ook. 

Vertel me jouw verhaal, zodat ik ervan leren kan.

De aanhef van je brief, mensen binnen en buiten, trof me. 

In deze tijd waarin alles steeds sneller lijkt te moeten 
gaan, vind ik het fijn om de rust op te zoeken.

Wanneer ik probeer mijn voetzolen te voelen die de bodem raken, krijg 
ik de kans om naar de signalen van mijn lijf te luisteren.

Ik zocht daarnet op wat ‘winket’ betekent: dat is een klein deurtje in 
een grotere deur? Ik ben benieuwd naar wat precies de woorden zijn 
van de slogan die je aan het winket hebt gehangen: “Blijf rustig!” of 
zo? Ik heb ook een slogan hangen onder de spiegel in de badkamer. 
“You are okay”, staat erop. Zo blijf ik rustig en geduldig als ik weer 
eens kwaad word op mezelf. Kent u nog goeie slogans?

Ik vraag me wel eens af hoe het echt is, daarbinnen en hoe dat voelt? 
Ik kan er mij geen beeld van vormen.

Sterkte voor jou, daar waar je bent.
Van mij. 

Hoffelijkheid loont geduldig de moeite. Het helpt echt! Ik zie meer 
hetzelfde dan verschillen. Jij ook? 

Je zegt dat je leeftijd een sterkte is. Ik ben benieuwd naar wat je daarmee bedoelt: 
ben je een jonge persoon en daardoor flexibel of ben je net een oudere persoon 
met meer levenswijsheid? Beide zouden kunnen. Hoffelijkheid loont geduldig de 
moeite, jouw slogan, jouw houvast, jouw dagelijkste steuntje-in-de-rug. Bedankt 
om jouw wijze woorden met mij te willen delen.
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Geachte onbekende mensen, 
 

Momenteel ben ik in hechtenis in Mechelen. Een stom feit van een moment en samenloop 
van niet meer helder te hebben nagedacht. 

Acht weken zijn nu al voorbij, de tijd vliegt hier voorbij alsof 1 seconde er 2 zijn. En toch in 
een cel! Dat had ik nooit van mijn leven kunnen denken! 

Maar nu is denken vooral, mijn leven denken aan mijn fout, denken aan, het verleden, alles 
wat ik tot nu toe heb gepresteerd. Hopende ik terug vlug in de maatschappij, te kunnen 

functioneren. 
Mag ik hopen Onbekende mensen, dat jullie nooit fouten maken, waardoor U in 

gevangenschap zou kunnen belanden. Wie maakt nooit fouten! 
Lees deze brief nog eens een keer! 

Hopende onbekende mensen, één fout zit verborgen en we weten het soms niet waar het zit! 
Weet u het! 

Maar leert men niet uit fouten! Wel eerlijk ik wel! 
Hopende deze brief U, laat denken oppassen dat ik geen fout maak! 

Hoogachtend onbekende mensen. 
 

WB 

NOOIT OPGEVEN MAN! 
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Nooit opgeven man!
DE ANTWOORDEN OP DE BRIEF 

Eerst en vooral wil ik jou meegeven dat ik 
je brief met veel aandacht heb gelezen. 

Ik hoop dat je de rust vindt en de acceptatie van … 
of de mensen om je heen of op jouw weg. 

Niemand is vrij van fouten maken, niemand! 

Het lijkt me allesbehalve makkelijk 
en complex voor jou om binnen de 
gevangenismuren te verblijven. 

Misschien moet je wel wat in je leven echt gaan veranderen zodat 
je wel helder kan blijven nadenken en handelen. Dat wens ik echt 
voor jou en dat je daar de moed en de steun voor krijgt. Doen! Niet 
opgeven! Iedereen maakt fouten, ik ook hoor en dat is menselijk. 

Ik merk spijt en schuldbesef van een fout die 
je gemaakt hebt. Dat is heel moedig van je. 

Doe het goede, vermijd het kwade. Veel sterkte nog, blijf vrij in je hoofd. 

Je hebt gelijk: iedereen maakt fouten. Het is jammer 
dat het jou in de gevangenis heeft gebracht. 

Ik doe nu dus heel hard mijn best om zo mooi 
mogelijk te schrijven ;)

Ik begrijp u alleszins en wens u een normaal en liefdevol 
leven toe. Een hartelijke en vriendelijke groet aan mijn 
moedige, onbekende schrijver.  N.B. Ik ben gelovig opgevoed 
dus bid ik voor U om kracht. 

Ik hoop dat je, eens je weer in de maatschappij komt, je 
omgeving je een nieuwe kans geeft. Daar duim ik voor! 

Ik vind het ook wel wat spannend om naar een onbekende 
persoon te schrijven en ik hoop dat je met deze brief blij zult zijn. 
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Aan alle onbekende mensen,  

Jullie die mij allen beleefd hebben beantwoord, vooreerst DANK. 
Beste vrije burger, vandaag zijn jullie nog vrije burger, burgers, misschien in de toekomst, 

wie weet! Zonder dat u het weet, ben je morgen een gevangene! Waarom vraagt u zich af! Er 
zit altijd kaf tussen het koren, en het kaf weet niet dat koren hun niet hebben kan, iedereen 
draagt wel wat kaf in zijn lichaam. Hetzij matig extreem of DRACHONICS, vandaar de eerste 

wetgeving “DRACA3, de Griekse eerste wetgeving. En de Latijnen zegden … Lex dura sed lex. 
Beste mensen van de toekomst, wie van jullie zal ooit veroordeeld worden, door het niet 

naleven van de miljoenen rechtsregels, in de beschreven wetgeving. Die zelfs beschrijft en 
zegt dat “Elke burger de bestaande wetgeving moet kennen”! Ja beste burger herlees deze 

laatste zin nog maar eens! Miljoenen rechtsregels waar justitie zelf geen raad mee heeft, 
laat staan kennis van heeft. En gelooft het of niet, NAPOLEON zwaait hier zelfs nog de plak 
met zijn rechtsregels. 1795 ANNO 2022! Tot spijt van wie het beleid benijdt. De dwazen van 
nu krijgen zelfs een uitkering, te gering om van te leven, maar er is één plantje die ze in hun 

rechtsregel verboden hebben en strafbaar is, is als goud voor het kaf, een mooi stiekem 
meegenomen bijverdienste, het koren zorgt voor de uitkering en het kaf zorgt voor de 

bevoorrading, jawel ook bij het koren indien gewenst. Bloemetjes van het verboden plantje. 
Lang geleden was het vijgenblad, het blad om alles toe te dekken wat niet gezien mocht 

worden, zoude we alle schilderijen nu niet overschilderen met het blad van de ‘wietplant 
EXIT vijgenboom. Justitie zou beter eens achter het vijgenblad kijken, dan zullen ze eens zien 

wat er precies achter steekt! Antwoord. 
Een verbod werkt vaak contraproductief! Terwijl de honger niet te stillen is. 

WB 

CONTRAPRODUCTIEF
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Contraproductief
DE ANTWOORDEN OP DE BRIEF 

Ook ik ken ze niet, al die regels. Dat is ook niet 
nodig. Belangrijker is dat we af en toe stil 
staan bij wat we doen en onze eigen grenzen 
stellen. Een mens kan niet meer doen dan dat. 

Onze samenleving is alleen maar complexer geworden de voorbije 
decennia en dit is m.i. niet te wijten aan de moeilijke regelgeving 
maar eerder aan de snelheid van de modernisering. 

Ik ben echt niet zo verschillend van jou. 
Misschien heb ik hoogstens wat minder 
pech gehad. Nochtans zijn de mensen met 
de meeste problemen mij soms het meest 
dierbaar. Ze houden me een spiegel voor, die 
ik af en toe nodig heb.   

Zo botsen ze met ons rechtssysteem. Ik 
vermoed dat ook jij een “slachtoffer” bent 
van de “te snelle vooruitgang” zal ik zeggen. 
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Go with the flow?

Aan allen en vooral mevrouw A. met de slogan boven uw spiegel in de badkamer “You are 
okay”.  

Leuk deze eeuwenoude Griekse OK uw okay, wel alles of … alles “kotar” met u! Met mij na 
82 dagen in voorhechtenis, is alles nog “kotar” of OK. En dat heeft dan te maken met mijn 
sterkte, rustig blijven in de gevangenis, en vooral hoffelijkheid, ook al slaat het tegen, hier 

laat je de logica achterwege en go with the flow. Maar om op uw vraag te antwoorden, ken je 
nog goeie slogans? Ja een hele bladzijde vol ...  

WB

GO WITH THE FLOW?
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Go with the flow?
DE ANTWOORDEN OP DE BRIEF 

Of mensen binnen & buiten de gevangenis zo 
heel verschillend zijn weet ik niet, misschien 
kan jij het vertellen.

Ben jij een totaal andere mens dan toen je 
nog op vrije voeten was?

En zal je erg veranderd zijn als je weer 
buiten wandelt? 
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Hallo van de man die jongen was. 
Steeds met een lach.  

(Misschien een restant van vroeger?) 
Een lach die moest zijn om te verstoppen wat niet mag. 

Een lach die nu vrij zijn mag. 
Raar want ik zit hier …. 

Een gesloten deur 
En toch is de deur open …. 

Ik vond eigenlijk of misschien was de angst eindelijk zo groot dat ik nu vrij zijn mag. 
Na vijftien jaar smeet ik het eruit.  

Na vijftien jaar puzzel ik met anderen mezelf weer samen, 
Tot het kind dat was en nu groeien mag. 

Op 8 onderging ik, op 12 beging ik. 
Het werd me aangeleerd  
Jaar na jaar werd ik beter 

Jaar na jaar verloor ik 
Niet alleen tijd en blijdschap, vreugd en jeugd, 

Maar mezelf 
Alleen die lach, die bleef. 

Ik sloot het kind op en werd volwassen 
En nu gaat dat slot stap voor stap open 

Dit is het verhaal waar velen om vroegen. 
Ik deed wat ze van mij verlangden, 

Ik deed anderen pijn. 
Ze stonden dichtbij en toch zo ver af 

Ze stonden dichtbij en nu verafschuwen ze mij. 
En terecht! 

Want goedkeuring is niet wat ik verlang. 
Jullie vragen naar mij, maar dit is niet voor mij. 

Het is voor ieder mens, 
Opdat mijn verhaal geen tweede kent. 

Voor zij die zijn en zij die waren 
Voor zij die zullen komen en zullen gaan 

“Het spijt me” zal nooit genoeg zijn 
Maar ik zal doen wat ik moet doen 

Opdat jullie terug kunnen zijn wie jullie waren. 
En anderen op mij kunnen verder bouwen. 

STAP VOOR STAP
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DE ANTWOORDEN OP DE BRIEF 
Stap voor stap

Het is fijn dat je puzzelt aan jezelf, 
sommige dingen zijn niet eerlijk. 

Geloof in jou. Dat doe je. Wie wil je zijn? 

Dus laat het kind vrij en zet stapjes elke dag opnieuw in de 
richting die jij wilt gaan. Een goedkeuring zal ik niet geven, 
maar een aanmoediging om verder aan jezelf te werken 
krijg je, en gaandeweg zal je lach een echte lach worden. 



 22 

EEN LAATSTE…

Een laatste hallo, maar weer met een lach. 
Jullie schreven mij en daarvoor wil ik jullie bedanken, ook een dank aan de mensen die de 

tijd namen om te lezen/luisteren naar wat ik schrijf. 
Het laatste antwoord van deze reeks. 
“Het verhaal waar velen om vragen.” 

De onbeantwoordbare ‘waarom’vraag 
Waarom … 

Waarom deed je het? 
Waarom zei je niets? 

Waarom zocht je geen hulp? 
Waarom …? 

Wat ik schrijf, wat ik zeg, het zal nooit genoeg zijn.  
Deze vragen zullen blijven. 

Waarom is onbegrip, onbegrip is ‘waarom’? 
Het verleden biedt een verklaring, de angst en mijn zwakte is de waarom. Helaas kan ik jullie 

niet meer bieden? 
En toch eindigt mijn brief niet hier,  
Want zo lang mijn lach blijven mag 
Zal er steeds een nieuwe brief zijn. 

Dat is wat ik wil in mijn leven. 
Alleen zo zal ik hen die ik pijn deed sorry kunnen zeggen. 

Alleen zo zal ik hen die het nodig hebben antwoorden kunnen bieden. 
Alleen zo kan ik rechtzetten wat nog recht te zetten valt. 

Een laatste sorry aan allen, 
Een laatste dank u om te luisteren, 

Een laatste lach om afscheid te nemen.
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Hallo, ik wil me graag voorstellen … 

Mijn naam is R., ik kom uit Nederland en ben op het moment gedetineerd in 
België. In m’n verleden heb ik veel gedetineerd gezeten in Nederland en ben 

daar tegen veel punten aangelopen met betrekking tot een goede terugkeer in 
de maatschappij …. Re-integratie zoals dat zo mooi heet. Vaak komt hier nooit 

veel van terecht omdat gedetineerden tekort in detentie verblijven. Er is veel tijd 
voor nodig om iemand op het ‘rechte pad’ te krijgen. Huisvesting, werk, sociale 
contacten, vrijetijdsbesteding... Veel korte straffen laten re-integratie niet toe.  

Zelf ben ik vaak tegen punten aangelopen m.b.t. werk. Ik heb mijn opleidingsniveau 
in de techniek, maar zodra ik ga solliciteren loop ik tegen punten aan, zoals het 

hebben van een V.C.A. diploma (veilig werken). Dit is vereist zodra je aan de gang 
wil in de techniek. Deze opleiding opent deuren met een goede terugkeer in de 

maatschappij, voor degene die het natuurlijk zelf willen. Want dat is ook belangrijk.  

Door mijn vele detenties heb ik veel opgestoken en ben ik wijzer geworden, ik hoop 
hier mee ogen te openen bij justitie en toch ook eens praktische dingen onder ogen 

te zien van punten die nodig zijn voor een goede re-integratie. Ik vraag niet om 
langere detenties, maar wel voor degene die het verdienen meer vrijheden om zelf 

dingen te doen regelen m.b.t. een goede terugkeer in de maatschappij. 

Dan wil ik u bedanken voor de tijd te nemen deze brief te lezen en hoop daarmee 
voor vele mede gedetineerden in de toekomst een voorspoedig herstel van de pijn 

die ze nu ondergaan.  

Met vriendelijke groet 

R.
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