AlLLoN 0058 - 1L Bamjapuen, *

Een interactieve theaterervaring die raakt

‘Samenleven
in diversiteit’

We leven in een wereld vol kleur, culturen en
verhalen. Diversiteit verrijkt onze samenleving,
maar brengt soms ook misverstanden, spannin-
gen of kwetsuren met zich mee. Hoe gaan we
daarmee om? Hoe kunnen we elkaar écht
begrijpen? En wat gebeurt er als we elkaars
verhaal leren kennen?

‘Tweesprong’ brengt een bijzonder vorm van
theater waarin die vragen centraal staan. Onder
leiding van Lucas Vandenbussche verzamelde
de groep levensechte verhalen van mensen met
en zonder migratieachtergrond. Verhalen over
botsingen, verbondenheid en de soms
ongemakkelijke realiteit van het samenleven in
een diverse maatschappij.

Uit deze verhalen ontstond een inspringtheater - geen klassiek toneel, maar een levendige en
meeslepende vorm van participatief theater, Acteurs spelen herkenbare, confronterende scénes
waarin het publiek niet alleen toekijkt, maar ook mag reageren, meedenken, of zelfs letterlijk
‘inspringen’ op het podium om alternatieven te tonen. Zo ontstaat er een dynamische dialoog,
waarin verschillende perspectieven zichtbaar worden en nieuwe inzichten kunnen groeien.

In samenwerking met FMDO, Unie der Zorgelozen en Femma Kortrijk.

410 - 19u00 - Unie der Zorgelozen Kortrijk
f10 - 19u00 - Unie der Zorgelozen Kartrijk
15000 - Avansa Kortrijk
Prijs: 5,00 / 2,50 / 1,00 euro

Dinsdag

DEELNEMEN AAN ONZE ACTIVITEITEN?

Inschrijven, meer info over aanbod, locaties en prijzen op www.avansa-mzw.be of via 056 26 06 00.

Wij hanteren 3 tarieven: een standaardtarief, een
WVehsa

kortingstarief voor studenten, mensen met een beperking
of mensen met een vervangingsinkomen (50% korting) en een
kansentarief (80% korting).

Avansa Mid- en Zuidwest, Wandelweg 11, 8500 Kortrijk
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PERSOONLIJKE GROEI

TI)D VOOR JEZELF, RUIMTE OM TE GROEIEN

Creatieve Vrouwencirkel: expressie, verbinding & creatie
4 sessies: donderdag 18/09 en 20/11 (19u30) en zaterdag 18/10 en 6/12 (10u00) - Avansa Kortrijk - 15,00 / 7,50
/ 3,00 euro per sessie

Laat je creativiteit stromen in onze creatieve vrouwencirkel! In een warme sfeer delen we
verhalen, koffie en kunst. Tekenen, kleuren, collages... alles mag, niks moet. Voor
vrouwen van alle leeftijden en achtergronden.

Met Vanessa Wagner en Juliana Pedrosa

Klankschalen, een bijzondere vorm van zelfzorg
Avansa Kortrijk - 3 sessies: donderdag 25/09, 23/10 en 20/11 - 19u30 - 45,00 /
22,50 / 9,00 euro, ook als individuele sessie mogelijk: 20,00 / 10,00 [ 4,00 euro

A2

Wereldhuis Roeselare - & sessies: vrijdag 26/09, 24/10, 21/11 en 19/12 - 14u00
60,00 / 30.00 / 12,00 euro, ook als individuele sessie mogelijk: 20,00 / 10,00 ‘i&

/ 4,00 eurao
Met rustige adem- en bewegingsoefeningen brengen we ons b /

lichaam in balans. De warme klanken van klankschalen helpen —
ontspannen, loslaten en tot diepe rust komen. Je ervaart niet
alleen hun effect, maar leert ook hoe je ze zelf kunt bespelen. (
Met Ann Cornilly

Voue 2B "é G ~.."  De natuur als coach
P ‘Jv AT el S Vrijdag 19/09 en 12/12 - w00 - Schuttershuisje Natuurpunt
‘e b bk s . Ingelmunster - 20,00 / 10,00 / 4,00 euro per sessie

ey A
I \ Kom tot rust en laat je ondersteunen door de natuur.
Via adem, beweging en zintuigen maak je weer contact
met jezelf. Met reflectie, meditatie en een zachte
afsluiting ontdek je hoe de natuur jouw coach kan zijn.
. < Met Inge Vromant

Empathie, de kortste weg naar verbinding
3 sessies: donderdag 2/10, 9/10 en 16/10 - 19u30 - Avansa Kortrijk
- 45,00 / 22,50 / 9,00 euro

Voel je soms dat er geluisterd wordt, maar je toch niet echt gehoord bent? In deze workshop
ontdek je wat empathisch luisteren écht is. Je oefent in aanwezig zijn bij de ander én bij
jezelf. Voor wie verlangt naar echte verbinding in gesprekken.

Met Dino Steyaert

Herbronnen met en in de natuur
Vrijdag 3/10 - 10u00 - Bergmaolenbos Roeselare - 15,00 / 7,50 / 3,00 euro

OE Y

Heb je het gevoel dat je niet meer goed weer waar je staat, laat staan wat je echt wilt. Je
verlangt naar een moment van stilte, maar weet niet hoe daaraan te beginnen. Herkenbaar?

Voel je welkom om te herbronnen in het Bergmolenbos in Roeselare. Met Kathleen Dendauw

Stap uit de cyclus van macht en ontdek de kracht in jezelf
4 sessies: wrijdag 3/10, 10/70, 17/10 en 24/10 - 9u30 - Avansa Kortrijk - 80,00 / 40,00 / 16,00 euro

soms voel je je almachtig, dan weer klein of strijdlustig. In deze workshop ontdek je je
automatische rollen en hoe je eruit stapt. Geen machtsspel meer, wel echte kracht, gegrond
in wie jij bent. Voor wie durft kiezen voor rust en helderheid. Met Mips Meyntjens

(Her)ontdek je stem
3 sessies: donderdag 9/10, 23/10 en 6/11 - 19u30 - CC De Steiger Menen - 48,00 / 24,00 / 12,00 euro
3 sessies: donderdag 20/11, 4/12 en 18/12 - 19u30 - Avansa Kortrijk - 45,00 / 22,50 [ 9,00 euro

Vond je als kind niet altijd ruimte voor je stem? In deze workshop bevrijd je jouw klank en
laat je gevoelens stromen via stem- en lichaamswerk, improvisatie en visualisatie. Geen
zangervaring nodig, alleen de goesting om jezelf te laten horen. Met Bruno Rodenbach

Bootcamp: veiligheid ervaren
in een snel veranderende

wereld

4 sessies: 17/10, 18/10, 19/10 (10u00) en L
zaterdag 20/12 (13u00) - Hoeve Wabi Sabi Y
Staden - 250,00 / 125,00 / 50,00 euro 2}

Hoe blijf je toegankelijk en in contactin

een wereld die onveilig voelt? In deze driedaagse ga je via lichaamswerk, meditatie, klank en
reflectie op zoek naar innerlijke rust en kracht. Voor wie wil leven met een open hart, ook in
stormachtige tijden. Met Rie Vanduren, Lode Steenhoudt en Conny Vercaigne

Zondag, Kom-tot-RUST-dag

Zondag 19/10, 16/11 en 7/12 - 10u00 - Avansa Kortrijk - 45,00 / 22,50 [ 9,00 euro

Zondag wordt weer een rustdag. In deze reeks zing je eenvoudige mantra’s,
klanken en liederen als vorm van zelfzorg. Een dag van ontspanning en
zachtheid voor jezelf Je hoeft niet te kunnen zingen, alleen zin om te
klinken. Met Katelijn Vanhoutte

p)
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Tussen-STOP: praatcafé burn-out
Donderdag 23/10 en 20,/11 - 13u30 - Rinus Roeselare - Gratis

Een burn-out kan eenzaam voelen. Tussen-STOP is een warme plek waar je mag delen, luiste-
ren en gewoon even zijn. Voor iedereen in of na een burn-out, ongeacht waar je staat.

Met Conny Vercaigne
e

Zin in een herfstbosbad?

Zondag 26/10 - 10u00 - Schuttershuisje Natuurpunt
Ingelmunster - 15,00 / 750 / 3,00 euro

g%

Een bosbad in de stille Mandelhoek: wandelen,

voelen, ademen, loslaten. Tussen herfstkleuren

en rustgevende verhalen kom je tot jezelf. Via i
mindfulness en natuurbeleving laad je je op en ;
ervaar je wat jij mag vasthouden of loslaten.

Met Inge Vromant

Rouw- en lichtceremonie met ondersteuning van klankschalen
Zondag 2/11 - 15000 - Avansa Kortrijk - 25,00 f 12,50 / 5,00 euro

Afscheid raakt diep. Tijdens deze zachte namiddag maken we ruimte voor rouw, herinnering
en heling. Via creatie, ritueel en klank eren we onze dierbaren en ons eigen proces. Een cirkel
van licht, liefde en stilte waarin je gewoon mag zijn. Met Ann Cornilly

Boekworkshop: ‘De archeologie van het verlies'
Dinsdag 4/11 - 19u30 - Avansa Kortrijk - 12,00 / 6,00 / 2,50 euro

Wat als je jarenlang onderzoek doet naar rouw en verlies, en dan zelf geconfronteerd wordt
met het ondenkbare? In De archeologie van het verlies verweeft Sarah Tarlow haar persoonlij-
ke verhaal met haar werk als archeologe. Tijdens deze boekenavond verdiepen we ons in
enkele krachtige passages, denken we samen na en wisselen we uit. Lezen mag, maar hoeft
niet. Met Anneleen Princen

Verbindend communiceren: in oprechte verbinding met mezelf
5 Sessies: vrijdog 7/11, 1&/11, 21/1, 28/11 en 5012 - 9u30 - Avansa Kortrijk - 75,00 / 37,50 { 15,00 euro

In deze training leer je luisteren naar je gevoelens en behoeften, en zeggen wat je echt wil,
met respect voor jezelf én de ander. Praktisch, mild en gebaseerd op het gedachtengoed van
geweldloze communicatie. Met Ann Van Hecke

Helend schrijven bij rouw en verlies
Zaterdag 15/11 - 10u00 - Avansa Kortrijk - 35,00 / 17,50 / 7,00 euro

Schrijven kan je helpen om rouw en verlies een plek te geven. In deze workshop ontdek je hoe
je via creatieve schrijfopdrachten je gevoelens uitdrukt en vooruit kijkt. Geen oordeel, geen
verplichtingen, alleen ruimte om te verwerken. Met Emke Dierickx

20 NOVEMBER 2025, THE PENTA, KORTRIJK

Sint-Martens-Latemlaan 18, Kortrijk - Su00 tot 16u00

Moderator vzw en Kortrijk Restorative City, een netwerk
van lokale organisaties waar ook wij deel van uitmaken
nodigen je van harte uit op een trefdag vol ontmoeting
en inspiratie. We gaan samen op zoek naar hoe luisteren,
bemiddeling en dialoog kunnen bijdragen aan meer
vertrouwen, verbondenheid en veiligheid in onze
samenleving. Of het nu gaat over strafrechtelijke feiten,
spanningen in buurten of conflicten op school: herstel-
gerichte praktijken tonen dat het ook anders kan.

Talain-Laurent Verbebe

We ontvangen op deze dag professor Alain-Laurent
Verbeke, expert in bemiddeling en onderhandeling. Hij
pleit voor meer balans in een wereld waarin iedereen
roept, maar weinig mensen echt horen wat de ander
zegt. Alain-Laurent Verbeke laat zien hoe we conflicten
anders kunnen benaderen met respect, empathie en
ruimte voor herstel.

Daarnaast schuift ook theatermaker en schrijver Domini-

que Willaert aan. Hij werkte jarenlang met mensen en

groepen die zich niet gehoord voelen. Hij gelooft dat luisteren geen zwakte is,
maar een daad van moed. In zijn werk pleit hij voor ‘radicale aandacht’: écht
openstaan voor het verhaal van de ander, zeker wanneer dat schuurt. Hij toont
hoe maatschappelijke verandering begint bij het delen van kwetsbaarheid en
het erkennen van verschil.

Meditatie als anker in woelige tijden
3 sessies: zaterdag 22/1, 29/1 en 6/12 - 10u00 - Avansa
Kortrifk - 43,00 / 22,50 [ 8,00 euro

In deze verdiepende reeks verken je hoe medita-
tie je helpt tot rust te komen, stevig te blijven
staan én te leven vanuit wat echt telt. Met inspira-
tie, dialoog en oefeningen die je welzijn voeden.
Met Ann Van Hecke

Schrijf jezelf naar 2026
Zaterdag 13/12 - 10u00 - Avansa Kortrijk - 3500 / 17,50 / 7,00 euro

Schrijven helpt je stilstaan, loslaten en focussen. In deze
workshop blik je terug op 2025 en geef je woorden aan wat je
echt belangrijk vindt voor 2026, Geen schrijfervaring nodig.
Met Emke Dierickx

Klankschalenspecial: midwinter, van donker naar licht
Zondag 21/12 - 19400 - Avansa Kortrijk - 20,00 / 10,00 / 4,00 euro

De natuur keert stilaan terug naar het licht, en wij met haar. Tijdens dit klankbad kom je tot
rust en laad je je op met de helende trillingen van klankschalen en drum. Een zacht
moment van verstilling, adem en herboren worden in licht. Met Ann Cornilly

Stresstival 2025

ROF.'SEla e 3o september t.e.m. 8 oktober

Smartphones en welzijn: tijd
voor een digitale drooglegging?

Het Stresstival staat weer voor de deur! Een week vol activiteiten,
workshops en gesprekken rond mentaal welzijn. Avansa duikt dit
jaar in een brandend actueel thema: technologie en geestelijke
gezondheid. Hoe beinvioeden smartphones en schermtijd ons
brein, onze relaties en onze rust? En hoe vinden we daarin een
gezond evenwicht?

We trokken op onderzoek uit: hoe gaan gezinnen uit onze
regio om met schermgebruik? Hoe ervaren zij de impact op
hun dagelijks leven? Wat werkt, en wat loopt soms mis? Enkele
gezinnen getuigen. Lees vanaf eind september méér getuigenissen op www.avansa-mazw.be.
Thuis bij Nathalie: & kinderen en véél schermtijd
We gingen op digitale babbel bij Nathalie uit Roeselare-Beveren,
mama van vier Gen Z-kinderen. Zelf zweert ze bij haar smartphone
voor praktische dingen als bankieren en werk. “Sociale media? Niks
voor mij,” zegt ze. Maar bij haar kinderen ligt dat nét iets anders.
“Na school zitten ze gemiddeld twee uur op TikTok en co,” vertelt
Mathalie. Haar drie oudsten - 19, 18 en 15 jaar - zijn fervente
schermgebruikers. En de jongste van acht? Die mag elke dag een
uurtje spelletjes spelen op de iPad. “In de zomervakantie vliegt dat
schermgebruik natuurlijk helemaal de hoogte in.”
- : , ) Nathalie 0"hooghe (Advocate)
Hoe hou je vier schermliefhebbers in toom?
“Eerlijk? Dat was soms echt een strijd,” lacht Nathalie. “We hebben lang gewerkt met een app
die automatisch schermtijd beperkte: Kidslock. Maar op een bepaald moment kenden de
zonen die beter dan wij. Ze konden het zelf vitschakelen!” Regels waren duidelijk: géén gsm
aan tafel, géén gsm in bed. “Dat moesten we er echt inhameren. Het werkte wel, maar
naarmate ze ouder worden, wordt het lastiger om hen daarin te sturen.”

Heb je vertrouwen in wat ze online doen?

“Ja, ik vertrouw hen,” zegt Nathalie, “al klinkt dat misschien wat naief” Af en toe werpt ze wel
eens een blik mee, zonder hun privacy te schenden. “Ze weten goed dat ze niet met onbe-
kenden mogen chatten - die boodschap hebben we hen van jongs af ingepeperd.” Toch blijft
het spannend. “Je hoort soms van die verhalen... Maar voorlopig denk ik dat ze er verstandig
mee omgaan. Of dat hoop ik toch.”

lledige program™a
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Panelgesprek over digitale balans en online welzijn

Hoe gaan we binnen het gezin (kinderen én ouders) bewust en verantwoordelijk om met ons
smartphonegebruik, zodat het ons welzijn ondersteunt in plaats van ondermijnt? Ouders,
jongeren en experts gaan hierover in gesprek. Verwacht herkenbare verhalen en concrete
handvatten om beter om te gaan met schermtijd, online druk en digitale verleiding.

Met 0.a. neuropsychiater Theo Compernolle, Wouter De Meester (Digisaurus) en Kathleen
Beullens (Media Psychology Lab, KU Leuven)

Workshop: slimmer omgaan met smartphone en social media

Wat zegt jouw schermtijd over jou? In deze interactieve workshop [

sta je stil bij je digitale gewoontes. Je ontdekt hoe technologie je
leven beinvloedt en leert via eenvoudige technieken en mindful-
ness bewuster om te gaan met je smartphone. Met Dirk Laverge



VOORWOORD

Bootcamp

Vlak voor de start van mijn vakantie kwam er een plekje vrij

in het bootcamp van Rie Vanduren in Hoeve Wabi Sabi,
gericht op het versterken van je mentale welzijn door diepe-
re verbinding met de natuur. Zo wisselde ik het petje van
organisator voor dat van deelnemer.

Hoeve Wabi Sabi is een oude, prachtig gerenoveerde schuur, gemaakt uit hout en duurza-
me materialen. Vol welvingen en ronde natuurvormen. Gelegen in een mooie tuin met
bomen, bloemen, een hangmat, speeltuigen, een vuurplek en een prieel. Een wijds vitzicht
op de velden van Staden. Dit was - zeker op dat moment - de mooiste plek in de regio.

Enigszins onwennig stelden we onszelf kort voor. De opwarmer was een wandeling door de
ruimte, eerst met aandacht naar binnen of naar onszelf gericht, vervolgens met aandacht
naar buiten of naar de ander. Op zorgvuldig uitgekozen muziek kwamen we in beweging en
werd er gedanst.

We trokken ons elk terug op een uniek, individueel plekje in de tuin, waar we mijmerden
en stilstonden bij wat we nodig hadden om van een plek een veilige, eigen plek te maken,
Een thuis zeg maar. We praatten in kleine groepjes over wat dit naar boven bracht.

Tussen de middag werden we verwend door Avansa-vrijwilligers die
hele schalen vol veggie salades en ander lekkers, zelfs desserts, hadden bereid.

In een poging tot meditatie - of jezelf niet volledig laten afleiden door de waan van
gedachten die continu door je hoofd raast - stond ik versteld van al die nieuwe, frisse
ideeén die daar plots aan kwamen waaien. In een dans voelde ik hoe spijtig het was dat ik
de vriendin die ik afgelopen winter verloor hier nooit had gekregen. Even leren stilstaan,
uit de ratrace... zoveel mensen zouden daar deugd van hebben. Deconnecteren, het was
een zalige manier om aan de vakantie te beginnen.

Het bewust zijn van je lijf, je gedachten, je zwakten en die durven blootleggen en daarmee
aan de slag gaan: ik ben ervan overtuigd dat dit niet alleen jezelf gezonder maakt, maar
ook de gecompliceerde wereld waarin we leven. Die smeekt om meer bewustzijn, respect
en mededogen.

Na de vakantie staan we hier terug met een fijn en trots besef. Zoals de deelnemers me
deze zomer vertelden: "Avansa biedt unieke plekken, hier heel dichtbij. Ze staan open
voor iedereen die wil groeien.” We hopen dat ook jij zo'n plekje vindt. We blijven er verder
bouwen, zodat jij gezond en bewust blijft in je lijf, hart en hoofd... en met jou de plek en

de regio waarin je woont,
Watholic

DIVERSITEIT (VROUWENAANBOD]

Vrouwen van Kortrijk en Vrouwen van RSL zijn groepen voor en door vrouwen uit de buurt.
We organiseren leuke en laagdrempelige activiteiten om elkaar te ontmoeten en nieuwe

vriendschappen te sluiten.
Kortrijk
NLIERL L ]

We gaan op stap om wilde kruiden te leren kennen in
de stad. Na enkele verhalen over de planten en wat
plukwerk, bereiden we hapjes en drankjes met de
kruiden. Nadien genieten we dan samen van al dat
lekkers. Met Els Pouseele

NLERER

We verkennen samen de kracht van vrouw-zijn. Je mag meedoen, maar gewoon aanwezig
zijn is ook oké. Breng iets mee dat jou kracht geeft of je vrouwelijkheid laat voelen. Alleen

of met vriendinnen, iedereen is welkom. Met Smila Doula
NLEBCO O

Beweeg op jouw manier, in jouw tempo. Je hoeft niet te
kunnen dansen. Zittend of staand, alles is goed. Samen
bewegen op muziek brengt plezier, verbinding en ruimte
voor je gevoel. Een fijne workshop om even los te laten
en jezelf te zijn. Met Rie Vanduren

HLER.

» )/
Tijdens deze sessie Pilates werk je aan kracht,
soepelheid en houding. We doen rustige stretchesen
stevigere oefeningen, telkens op jouw niveau. Ideaal

om je lichaam te versterken en tegelijk tot rust te
komen. Met Liesbeth Coussement

MAATSCHAPP|

Filosofisch café Tielt

Maandag 3710, 17/11 en 15/12 - 19u30 - Theater Malpertwis - 3,00 euro per

In het filosofisch café ga je samen o ek naar betek 2 denkt na, luiste
VI . laat je verwon n. Geen voorkennis nodig, wel zin om sa

wat het leven de moeite waard maakt. Met Fons Vandormael

Bodifée: ‘Oorlog, hoe lang nog?’

10 - 19u30 - Theater Malpertuis Tielt - 20,00 euro

ver Gerard Bo

diaal café met Willem Staes

daq 16 | [

alestina, Libanon en

one m n ir'|
len,
BEVEN aan een
complexe regio. Met Willem Staes

Op zoek naar verbinding via rechtvaardigheid

11 - 10u00 - Avansa Kortrijk - 10,00 / 5,00 / 2,50 euro

Wat betekent rechtvaa laten ons inspireren door het leven en denken
van Albert Camus, die ge : er
Samen zoeken we naa

Met Bernard Hubeau

Roeselare

NLERCCC)

In dit land art-atelier maken we kunst met wat
de natuur ons geeft: bladeren, takken, stenen
en meer. We werken buiten in het park als het
droog is, of binnen bij regen. Geen ervaring
nodig, gewoon meedoen en je laten inspireren
door de herfst. Met Erika Pittoors

ML

Ontdek ritmes uit andere culturen en leer je je lichaam op een nieuwe manier te ervaren.
Het helpt je stress te verminderen en balans te vinden tussen lichaam en geest door dans
en beweging. Met Ingrid Spilliaert

NLICC

Je leert een verzorgende handcréme maken met 100% natuurlijke ingrediénten. Daarna
ontdek je hoe je een heerlijke handmassage geeft. Perfect om jezelf te verwennen met
zelfgemaakte, natuurlijke producten. Met Els Pouseele

NLC L0

Je leert stap voor stap hoe je zonder vlees toch
gevarieerd en lekker kookt. We gebruiken
seizoensgroenten, granen, peulvruchten en
kruiden. De gerechten zijn makkelijk thuis te
maken, ook als je kookt voor een gezin. Begin- s
ners en ervaren koks welkom. Met Nelle Devynck A%

De warmste koffie «»

ledere dinsdag - 13u00 tot 15000 - Avansa Kortrijk - Gratis

Kom gezellig langs voor een koffiemoment met andere
vrouwen uit de buurt. In een ontspannen sfeer leren we elkaar
beter kennen. Wil je nieuwe mensen ontmoeten, andere cultu-
ren ontdekken en samen genieten van een wekelijks samen-
zijn? We doen dit door samen creatief bezig te zijn.

Met Vanessa Wagner en Conny Smits

-

‘support
¢ your locals’

Op donderdag 6 november 2025 wordt De Kapucinne in Menen dé ontmoetingsplek voor ieder-
een die zich inzet voor een warmere buurt of samenleving. Denk aan buurtcomités, jeugdwer-
kingen, milieugroepen, verenigingen of nieuwe burgercollectieven. Laat je inspireren door
concrete verhalen uit de regio en krijg praktische tips en inzichten om meteen toe te passen in
je eigen werking of initiatief.

Tijdens State of the Region worden drie vernieuwende organisaties uit de regio in de spotlights
gezet. Eén van de genomineerden is Ponyvalent: jong, eigenzinnig en bruisend van audiovisuele
creativiteit. We gingen op bezoek bij oprichter en kunstenaar Jan Seynaeve om te ontdekken wat
deze unieke organisatie zo bijzonder maakt.

Wie ben je?

Hey, ik ben Jan, oud-leerling van Tom Termote en neef
van Martijn Peirs. Samen met deze toppers richtte ik
Ponyvalent op. Daarnaast ben ik een trotse vriend en
bewonderaar van alle geniale, creatieve Pony's in onze
groep.

- ‘__,...--
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lan Seyndeve - Pomniolenl.com

Hoe beschrijf je Ponyvalent?

Meestal begin ik met te zeggen: "Het is moeilijk om uit
te leggen. 't Is voor iedereen anders. Ge moet eens
komen om te ervaren.” Terwijl het eigenlijk vrij simpel is. Pony is kunst en cultuur door en voor
jongeren. We zijn ongedwongen ambitieus. In het verleden maakten we film, theater, muziek,
beeldende kunsten, ... en in de toekomst maken we nog meer van die dingen! We proberen op
onze ongedwongen manier creatieve professionele deuren voor jonge kunstenaars te openen
want de kwaliteit is TOP. ledereen is ten allen tijde welkom. Dat is Ponyvalent!

Wat is jullie volgende grote project?

Persoonlijk kijk ik altijd uit naar een volgende editie van Carte Blanche, ons
kunst- en cultuurfestival waar iedereen en alles samenkomt. Maar dat moet
nog even wachten. Op dit moment zijn we bezig met een ochtendradioshow:
“De Onvolgbaren” en broeden we op een aantal andere losse ideetjes. Ik denk
dat ik voor alle Pony's spreek als ik zeg: "Het maakt niet uit wat het is, maar ik
kijk er altijd naar uit om samen te komen en zonder drempels creatief te zijn."

Een woordvoerder vertelt over het leven als moslim, islamitische gebruiken en de rol van de
moskee in de stad. We gaan in dialoog en krijgen de kans om vragen te stellen en vooroorde-
len te doorprikken. Met Nadia Amar en Yassin El Attar

Ontdek tijdens deze stadswandeling de koloniale sporen in Kortrijk. Van straatnamen tot
bedrijven en gebouwen: we ontrafelen verborgen verhalen en reflecteren op het koloniaal
verleden en de weg naar dekolonisatie. Een blikopener doorheen de stad. Met Bart Hanson

Leer Molenbeek kennen door de ogen van Mohamed en
lkram, twee lokale gidsen uit het project Twee (T)hui-
zen, één gids' In de namiddag duiken we het Migratie-
MuseumMigration in, waar verhalen over migratie en
identiteit tot leven komen. Een dag vol ontmoeting en
inzicht. Met Ikram en Mohamed van FMDO

Donderdag 6/11 - 18u30 - De Kapucinne Menen - Gratis

OP DE SOFA

SDe Nwe Tijd

Suzanne Grotenhuis

B Sy

Suzanne Grotenhuis is theatermaker, actrice, auteur en gastdocente aan de Hogeschool
Antwerpen en het Lemmens Instituut. In 2024 verscheen haar debuutboek 'Waar zijn de
wolken, een pleidooi voor minder zelfzorg, Voor deze roman werd ze genomineerd voor de
Bronzen Uil in 2024. Tijdens deze Op de Sofa gaan we in gesprek over haar engagement en
haar drijfveren als kunstenaar, haar kijk op (zelf)zorg, en het belang van zorg voor een ander.

Clocioalngd

Winny Ang

Tijdens de Voorleesweek ontmoeten we Winny Ang, een van de meest ervaren kinder- en
jeugdpsychiaters van het land. Ze geeft aan toekomstige artsen opleiding rond diversiteit
in de hulpverlening en schrijft kinderboeken. Ze gelooft in de kracht van verhalen en
boeken en van de transformerende kracht van creativiteit. In gesprek met Sandy Snoeck
spreekt ze over de nood aan thuiskomen en verbinding, tussen binnenwereld en buiten-
wereld, en hoe je anderen kunt leren begrijpen.

Donderdag 04/12

Unie der Zorgelozen Kortrijk
Betaal wat je kan (zie website)

Tim’S Jongers

|| .-|I l.

Armoede is meer dan een gebrek aan geld. Tim 'S Jongers groeide ermee op en laat zien hoe
misvattingen ons denken vertroebelen - en waarom een nieuwe blik nodig is om armoede te
bestrijden. We ontvangen hem voor een spoedcursus over de grootste misverstanden rond
armoede.

DUURZAAMHEID

Glutenvrij koken en bakken

Dinsdag 16/09 en 23/09 - 19u00 - RSL Op Post Roeselare - 62,00 / 32,00 /
12,50 euro

Ontdek hoe je heerlijke, kleurrijke en makkelijke gerechten
maakt met glutenvrije granen en melen. Van hoofdgerecht tot
dessert: kook en bak zonder gluten met o.a. rijst, quinoa,
boekweit, kikkererwtenmeel en meer. Met Peter Vandermeersch

Leer natuurlijk en vegetarisch koken \->

5 sessies: 30/09, 9/10, 12/1, 4/12 en 16/12- 19000 -

Lindelei Lendelede - 150,00 [ 75,00 / 30,00 euro ©De Zonnebeuben

Zin in veggie koken maar weet je niet waar te beginnen? In deze basiscursus leer je stap voor
stap lekkere gerechten maken met seizoensgroenten, granen, kruiden en plantaardige
eiwitten. Met Peter Vandermeersch

Vegetarisch broodbeleg, pesto’s en strooisels maken

2 sessies: maandag 3/11 en 10/11 - 19u00 - RSL Op Post Roeselare - 62,00 / 31,00 / 12,50 euro

Leer in een handomdraai lekker vegetarisch broodbeleg en dips maken!
Van hartige crackers tot pesto's en kleurrijke spreads met noten,
zaden, groenten en fruit. Snel, creatief en boordevol smaak.
Met Peter Vandermeersch

Walk for Peace 2025

Zaterdag 20 december - 16u30 - Kortrijk Weide - Gratis

Op zaterdag 20 december stappen we opnieuw samen door Kortrijk

tijdens de 3e editie van de Walk for Peace. In een tijd waarin

oorlog en conflict de actualiteit blijven beheersen, kiezen we . .

radicaal voor menselijkheid, verzoening en verbondenheid. g J )
ar ’

Deze vredeswandeling is een initiatief van tal van organisaties .
en verenigingen die samen met jou een krachtig signaal willen —

geven: vrede is mogelijk eén nodig. Wandel je mee? D : \

Walk for Peace is het hoogtepunt van Kortrijk voor Vrede, een . ! —-—
samenwerkingsverband van organisaties en initiatieven die

streven naar dialoog en vrede, en de sociale cohesie in Kortrijk
willen bevorderen. Meer info op kortrijkvoorvrede.be



